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Geloof, hoop en liefde  

Bij het autowegkruispunt Hattemerbroek, iets ten westen van Zwolle, 
staan 4 windmolens die elk een naam hebben. De eerste is Faith 
(Geloof), de tweede Hope (Hoop) en de derde Love (Liefde). Er 
worden halskettinkjes of armbandjes gemaakt met, 
aaneengebonden, een kruisje een ankertje en een hartje als symbool 
voor deze drieslag. Sommigen zetten een tattoo, zichtbaar of 
onzichtbaar. Velen van jullie zullen ongetwijfeld de link leggen met 1 
Korintiërs 13. Gelovig of niet: het geeft een duiding hoe mensen in 
hun leven staan. Want geen mens kan een vrijblijvend, neutraal leven 
leiden. En alleen maar toeschouwer zijn. Niemand leeft op een 
eiland. We gaan de drie begrippen van dichtbij even bekijken.  

Geloof:  
Wat geloof je? Het is één van de moeilijkste vragen waarop we 
amper in gewone taal een samenhangend antwoord kunnen geven. 
Vaak is het door de jaren heen veranderd. Dat geldt zeker voor de 
ouderen onder ons die in een periode zijn opgegroeid, waarin het 
geloof vooral begrensd werd door vaste opvattingen en beelden 
waarbij amper persoonlijke gedachten mogelijk waren. Zo pluriform 
als we zijn, zo verschillend is ook ieders geloof. Misschien is de 
volgende gedachte wel wat simpel. Maar het is me altijd bijgebleven. 
In het joodse z.g. “18 gebed” (even Googelen) wordt God niet over 
“één kam geschoren”. Er wordt gesproken over de God van 
Abraham, de God van Izak en de God van Jacob. Op deze manier 
wordt aangegeven dat er bij elk van de aartsvaders ruimte was voor 
een eigen interpretatie van en relatie met God. Bovendien omvatten 
deze aartsvaders opéénvolgende generaties. Geloof verandert in de 
tijd. Het is niet als in beton gegoten. Al gaande op ons pad, met eigen 
ervaringen, omstandigheden, ontmoetingen, tegenslagen, vreugde 
en verdriet wordt ons leven gevormd. En ook ons geloofsleven en het 
beeld dat we van God hebben. Wat raakt je in het hart? Kun jij in een 
paar woorden uitdrukken wat jouw verbinding is met God?   
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Hoop:  
Bij hoop ligt het accent op de toekomst en op gebeurtenissen en 
zaken waarvan je vertrouwt dat die goed zullen uitpakken. 
Perspectief op een goede gezondheid, slagen voor een examen, een 
fijne relatie, vrede dichtbij en veraf etc. We hebben wat dat betreft 
vaak een heel lijstje. Maar hoop kan door bepaalde gebeurtenissen 
ook zomaar omdraaien. Je ziet het niet meer zitten; hoop wordt 
wanhoop. Dat kan op zoveel zaken betrekking hebben. Op situaties 
in jezelf of om je heen. Ergens las ik: “De hoop die God ons geeft, 
wordt juist zichtbaar in situaties waarin alle hoop verloren lijkt”.  
Erop vertrouwen dat, hoe moeilijk en zwaar het nu ook is, alles 
uiteindelijk goed zal komen. Je ervaart nu misschien een 
“woestjjnmoment” in je leven, maar er komt weer een oase. Hoop 
wordt vaak verbeeld door een anker waarmee je stevig blijft liggen in 
woelig water.  
 

Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest. (Lied 657:4)  

Liefde  
Hier wordt niet de romantische liefde bedoeld, maar wel een 
universele betrokkenheid op en met de ander en het andere. Jezus 
heeft ons dat voorgeleefd. Het zijn eeuwig geldende beginselen. 
Bijvoorbeeld in zorg voor de naaste, vergeving, trouw, 
rechtvaardigheid, tolerantie, mededogen, verzoening, menselijke 
maat, zorg voor de schepping, enz. Jezus zegt tegen jou en mij: 
“Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie 
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende 
vrucht” (Joh. 15:16 NBV21). Het was destijds mijn belijdenistekst. 
Iedereen, elk mens, niemand uitgezonderd heeft dat “God-gen”. Hij 
verwacht van ons dat we in beweging komen, antwoord geven, 
handelen met hoofd, hart en handen. In die zin is Liefde als het ware 
een werkwoord. Symbool van de Liefde is het hart.  
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De vierde molen  
Op de vierde molen staat Peace (Vrede). We zien oorlogen woeden 
in Europa en verder weg, maar door TV, internet, krant en tijdschrift 
toch dichtbij. Oekraïne, Gaza, Soedan, Congo enz. Velen van ons 
maken zich daar ernstige zorgen over. Het hangt als een dreigende 
schaduw over onze maatschappij. Wanneer komt er zicht op een 
einde of gaat het zich verder uitbreiden? De hemel ziet letterlijk zwart 
van de rook van de raketinslagen en figuurlijk van de angsten, 
honger en uitzichtloosheid bij vrouwen, kinderen en mannen. Vrede 
lijkt ver weg. Daarbij moet ik bij die zwart kleurende hemel denken 
aan de hoopvolle tekst uit lied 362:  
 

“Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat  
tegen de zwartste hemel aangeschreven:  
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan: “Ik zal jou niet begeven”.  

Geloof, hoop en liefde, hoewel verschillend van inhoud, horen 
onlosmakelijk bij elkaar. Krachtige begrippen maar aan de andere 
kant ook gevoelig en kwetsbaar. De meeste van deze drie, zegt 
Paulus, is de liefde. Anne van der Meiden heeft dat zo prachtig in het 
Twents vertaald: “De bint dree dinge, die komt nooit oet de tied: 
geleuf, hoop en liefde. Maar de liefde, die giet der met striekn”. Bij de 
liefde komt het aan op onze daden; hoe wij in het leven staan. Hoe 
we volgers van Jezus zijn. Een lastige opgave. Wij blijven ons leven 
lang zoekers en tasters. Geloof wordt nooit een bezit.  
De Hofkerk wil zo’n zoekplek zijn, maar ook vindplaats van geloof, 
hoop en liefde. Daarin herkennen we ons. En het verbindt ons met 
elkaar en met de ander.  

Lucas Schoemakers  
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Zondag  09 juni 2024 
Hofkerk   10.00 uur                                              ds. C. Borgers                              
Kindernevendienst: Ruud Wiggers 
 
Vrijdag 14 juni 2024 Stoevelaar                    
Stoevelaar 16.00 uur                           mw. M. Ballast 
 
Zondag 16 juni 2024  
Hofkerk 10.00 uur                         ds. J. Zwart                       
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
 
Zondag 23 juni 2024                 
Hofkerk 10.00 uur                                                 mw. E. Kopmels  
Kindernevendienst: Alja Klok  
 
Dinsdag 25 juni 2024 Herfstzon 
Herfstzon   16.00 uur                                      ds. J.D. Vedders-Dekker 
Vrijdag 28 juni 2024 Stoevelaar                    
Stoevelaar 16.00 uur           ds. J.D. Vedders-Dekker 
 
Zondag 30 juni 2024                
Hofkerk 10.00 uur                                                      ds. J. Lieftink 

Kindernevendienst: Sandra Moes 
 
Bloemen eredienst:  
09 juni: mw. B. Hulshof 
16 juni: mw. B. Hulshof 
23 juni: mw. J. Drost  
30 juni: mw. J. Drost  
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
09 juni: M. en B. Voerman, L. de Croes 
16 juni: R. Schuite, J. Bakker en M. Stam 
23 juni: J. en W. Drenthen en B. Fernhout 
30 juni: F. en A. Schutte en K. Elfrink 
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Vervoer naar de Kerkdiensten 
09 juni: C. van Rijnsbergen en H. Drost 
16 juni: S. Moes en H. Brinkhorst 
23 juni: H. Buitenhuis, R. Minnen 
30 juni: L. Lettink en P. Fernhout 
 

 
 
In Memoriam: 
Op 26 april 2024 overleed Jan Jacobi, 83 jaar oud, in het bijzijn van 
zijn kinderen op Groothedde, de boerderij waar hij opgroeide en het 
grootste deel van zijn leven werkte en woonde. Zijn vrouw Anneke 
was hem vorig jaar voorgegaan. 

Jan was een sociaal actief persoon. Was in het 
verleden voorzitter van het bestuur van de 
Christelijke school in Diepenheim en ouderling van 
de Gereformeerde kerk in Goor. Was bezorgd om 
het persoonlijk welbevinden van mensen. Kon niet 
tegen onrecht. Bezocht de mensen, met name de 
ouderen en degenen die een levenspartner hadden 
verloren. Dit laatste bleef hij doen tot kort voor zijn 
eigen overlijden, ook nadat hij zelf een diagnose 
van een ongeneeslijke ziekte had gekregen. 

Als buren van Jan op de boerderij in de laatste twee jaar van zijn 
leven mochten we hem van nabij meemaken. Zijn leven was er een 
dat getuigde van Gods aanwezigheid bij de mensen, zoals we lezen 
in Mattheus 25 vers 40: “En de Koning zal hun antwoorden: Ik 
verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie ook 
voor Mij gedaan.” 
Op 2 mei is zijn leven gevierd in een dienst in de Hofkerk. Er is een 
boom geplant op Groothedde ter nagedachtenis aan Anneke en nu 
ook van Jan. Moge de herinnering aan Jan een zegen en troost zijn 
voor zijn kinderen Ingrid, Gerie, Jaap en Reinder en hun gezinnen en 
voor allen die Jan hebben gekend.  
Revd Jacque Williams 
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In Memoriam:  
Op 29 april 2024 is Johan Kamp na een kort ziekbed overleden. 
Hij werd 84 jaar. 

Johan woonde aan de Deldensestraat 115, op 
Erve Senkeldam, de enige actieve boerderij 
binnen de bebouwde kom van Goor. 
Hij is geboren in Almelo en is in 1963 in Goor 
komen wonen op de boerderij, toen hij trouwde 
met Willy. In de beginjaren runden ze samen met 
de ouders van Willy de boerderij en later met zoon 
Bert en schoondochter Lia.  
Met Johan kwam er ondernemerschap op Erve 

Senkeldam, waardoor het bedrijf kon uitgroeien tot een gezond 
melkveebedrijf van gemiddelde omvang. 
 
Vorig jaar nog hebben ze samen hun 60 jarig huwelijk mogen vieren. 
Dat betekende ook 60 jaar samenwerken en ondernemen. Ze waren 
dankbaar dat ze dit zo lang samen hebben mogen doen. 
  
Naast zijn werk op de boerderij was Johan ook actief in het 
verenigingsleven. Zo zat hij in het oprichtingsbestuur van de 
fokstudieclub, was secretaris van de plaatselijke OLM en 
penningmeester van Comesta. 
  
Op 4 mei hebben wij met velen afscheid van Johan genomen in het 
crematorium in Borne.  
Zijn geloof wapperde niet altijd hoog in top. Meer dan in het huis van 
God, voelde hij zich thuis in huizen van mensen. Belangstelling en 
aandacht voor een ander sierden zijn karakter. Hij was een lichtend 
voorbeeld voor velen.  
Moge God al zijn licht verzamelen tot het Eeuwig licht.  
 
Hans Meussen 
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In Memoriam: 
Op 6 mei 2024 is overleden: Adriana Jantina Reef-Hofhuis op de 
leeftijd van bijna 101 jaar. Lichamelijk en geestelijk op een 
voortreffelijke manier een eeuweling geworden. 

Lang nog zelfstandig kunnen wonen, wel met hulp, 
en dan vorig jaar toch zonder morren geluisterd 
naar de kinderen en aanvaard dat het beter was 
naar de Stoevelaar te verhuizen. Daar stierf Tine 
Reef op maandag 6 mei 2024. Ze was nu echt aan 
het ‘eindje’, zoals ze zelf vaak zei. 
Tine groeide op aan de Krüdersweg in Ambt-
Delden, de bossen van Twickel waren haar 
domein. Op 21 september 1946 trouwde ze met 

Hendrik Jan en twee jaar later werd Benno geboren. Toen 
verhuisden ze naar de Spoorstraat in Goor waar Hendrik Jan een 
eigen accountbureau begon. Tine hielp mee waar het kon en op haar 
werd eigenlijk nooit vergeefs een beroep gedaan. Ook later, als 
oppas oma, was haar nooit iets teveel. Integendeel, ze genoot ervan 
om haar 3 kleinkinderen te zien opgroeien. Bridge werd vanaf de 
jaren 80 een grote hobby van Tine.  
Na het overlijden van Hendrik Jan in 2000 vond Tine een huisje op 
de Hessenheem, midden in de natuur. Maar al in 2003 verlangde 
Tine weer naar het centrum van Goor, zonder tuin, maar altijd met 
een balkon vol bloemen, en wijzend naar dat rijtje aan de Whee, 
waar al haar kleinkinderen wonen. Het sterven van Benno was een 
groot pijnpunt in haar leven. 
In volle glorie vierde Tine haar 100e verjaardag. 
Op zaterdag 11 mei hebben we in de Hofkerk stil gestaan bij het 
leven van Tine. Met heel veel verhalen, beelden, herinneringen en 
liederen. Een groot open huis rond Tine, waar de ‘lichtpuntjes’ 
centraal stonden vanuit een grote dankbaarheid. 
In die wetenschap hebben we Tine op de Algemene Begraafplaats in 
Goor begraven. 
ds. Dick Juijn  
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In Memoriam: 
Op 22 mei is overleden: Johanna Maria de Joode- Kloek. 
Plannen maken in het leven is mooi, maar ze kunnen ook zo maar 
doorkruist worden. Ineens was daar een ernstige ziekte. En dan de 

moedige keus: ik ga geen behandelingstraject in, 
maar leef wat ik nog mag en kan leven. En ineens 
was daar heel snel het einde. Op 22 mei overleed 
in het hospice in Hengelo: Hannie de Joode. Zij 
werd 80 jaar. 
Geboren in Enschede in 1944, hartje oorlog, als 4e 
dochter in een gezin van 6 kinderen. 
Geen makkelijke tijd voor het gezin. In 1960 kwam 
Hannie in Goor wonen. Ze werkte als medisch 

assistente bij een arts in het ziekenhuis en later bij de OGZO in Goor. 
Om contacten op te doen ging Hannie bij de jeugdvereniging van de 
kerk en later bij de toneelvereniging.  
In 1966 trouwde ze met Kees en werd moeder van 2 dochters: 
Jolande en Yvonne. Naast de zorg en liefde voor haar gezin deed 
Hannie veel vrijwilligerswerk en volgde graag cursussen. Ze was lid 
van de vereniging van huisvrouwen, secretaris van het Groene Kruis 
en het CDA. En ook binnen de gereformeerde kerk actief als o.a. 
scriba.  
Later toen Kees een eigen bedrijf had, werkte ze er met plezier als 
secretaresse. 
Hannie en Kees verhuisden naar Lunteren, maar na hun pensioen 
keerden ze weer terug naar het oosten, om dichter bij de dochters te 
wonen. In die jaren werd Hannie mantelzorger voor Kees. 
Op dinsdag 28 mei hebben we rond Hannie een gedachtenisdienst 
gehouden in Borne en lazen daar Psalm 90. De Psalm vraagt: wat is 
een mensenleven? Zeventig, honderd jaren misschien. Het is als een 
zucht. Maar het leven overwint de dood. In dat vertrouwen hebben 
we Hannie uit handen gegeven. 
ds. Dick Juijn 
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Overleden 
Op 29 april overleed Johan Kamp op de leeftijd van 84 jaar 
Op 06 mei overleed Tine Reef – Hofhuis op de leeftijd van 100 jaar 
Op 22 mei overleed Hannie de Joode – Kloek op de leeftijd 80 jaar 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bloemengroet                                                                                                                                   
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: Henny Jansen, Bob Visser, Stini Schuurman, Ben Thije, 
Ine Bonzet, Dina Sligman, Jeannette Spoelder.          
 
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. 
Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van 
medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen 
aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. 
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.      
Werkgroep Pastoraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Giften diaconie mei 2024 
 
De diaconie geeft in het voor- en het najaar altijd aan 6 goede doelen 
een gift van € 300,00. Wij proberen de giften te verdelen in 3 delen:  
Nederland, Europa en Wereldwijd.  
In mei gaan de giften naar: Het vergeten kind – voor kinderen die 
opgroeien in een moeilijke thuissituatie. 
Stichting KPPR Hulp voor Helden – Zorg voor militairen, veteranen 
en hun thuisfront PAX – vredeswerk i.s.m. lokale organisaties in 
Oekraïne. AMREF -  voor een gezond en sterk Afrika. 
Stichting Oasis – Medische hulp, maaltijden en cursussen voor 
vrouwen in India. 
Hart voor kinderen – Hulp aan kinderen en gezinnen in Oeganda. 
  
Namens de diaconie, 
Bertha, Fred en Janny 
 

 
 
De Kerkenraad heeft vergaderd op maandag 13 mei 
-De Jaarrekening 2023 van de kerk is besproken en vastgesteld. 
-De Startzondag op 8 september wordt georganiseerd door de  
 werkgroep Kerk en Samenleving. Er zal die zondag een mooi       
 programma worden voorbereid. Meer informatie hierover volgt. 
-Het is soms moeilijk om voor alle zondagen een gastpredikant te  
 vinden. Het is ook prima om dan eens een ander soort dienst te  
 houden, bijvoorbeeld een zangdienst o.i.d. 
-Beroeping predikant: Er zijn een aantal namen van mensen  
 genoemd die in de beroepingscommissie plaats zouden kunnen  
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 nemen. Deze mensen zullen worden benaderd. Bedoeling is dat de  
 beroepingscommissie na de zomervakantie met haar taak zal   
 beginnen. 
 
Het Breed Moderamen heeft vergaderd op dinsdag 14 mei. 
Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende onderwerpen 
aan de orde geweest: 
-Invulling van de Startzondag op 8 september. Er is besloten om de  
 zaterdag ervoor geen activiteiten te organiseren. De afgelopen jaren  
 werd dit slecht bezocht. 
-De gemeenteavond op 23 mei is voorbereid. 
-Beroepingswerk is besproken. 
 
Gemeenteavond donderdag 23 mei  
Op donderdag 23 mei was er weer een gemeenteavond. 
Ds. Dick Juijn heeft de procedure rondom het beroepingswerk 
uitgelegd. De aanwezige gemeenteleden geven aan dat zij graag 
zouden willen zien dat we op zoek gaan naar een predikant  
voor 0,5 – 1 fte. Als er geen fulltime predikant wordt gevonden, kan 
de functie dan worden aangevuld met een kerkelijk werker. Er zal 
een beroepingscommissie worden ingesteld. Een aantal mensen 
heeft zich hiervoor tijdens deze avond al opgegeven. Heel fijn! 
We sloten de avond feestelijk af met het afscheid van onze 
beheerder van de Klokkenkamp: Herman Wilbrink. [zie apart stukje.] 
Hierna hebben we nog gezellig een hapje en drankje genuttigd. 
 
Alinda Sportel 
  



 13 

 
 
Verantwoording mei (tot de 28ste) 
Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden 
voor de kerk via onze bankrekening € 125 ontvangen. De opbrengst 
van de kerkcollectes bedraagt € 73,25 en aan collectebonnen € 107 
(beide alleen 5, 9 en 12 mei). Totaal voor de kerk dus € 305,25. De 
stand van de Paascollecte is op dit moment € 713, de actie 
Solidariteitskas staat op € 640. Een QR code toevoegen is alleen 
mogelijk als we onze bankrekening bij SKG Collect hiervoor 
gebruiken, en daar zijn twijfels over omdat we dan de vertrouwde 
SNS 545 rekening niet meer hiervoor gebruiken. Wat is wijsheid?. 
Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor de ondersteuning van ons 
kerkenwerk!  
En dan Kerkbalans 2024. Tot nu toe is door 449 kerkleden € 101.800 
toegezegd, en is inmiddels € 56.248 ontvangen. Dat ziet er mooi uit, 
dank ook daarvoor! Op Kerkbalans komen we in juni apart terug. 
Frits Schutte, penningmeester 
 
Klokkenkampteam Hofkerk Goor 
Afgelopen donderdagavond 23 mei heeft, zoals bekend 
Herman Wilbrink afscheid genomen als koster/ beheerder van de 
Hofkerk en Klokkenkamp . 
Zijn taken zullen door het gezamenlijke Klokkenkampteam worden 
overgenomen. Om er voor te zorgen dat het voor de vele gebruikers 
zo soepel mogelijk zal verlopen is besloten is dat bij gebruik door 
interne werkgroepen en commissies geen koster meer aanwezig zal 
zijn, dit om de werkdruk voor het Klokkenkampteam te 
verminderen. Vriendelijk wordt dan ook gevraagd na afloop van deze 
bijeenkomsten de ruimte weer schoon en opgeruimd achter te laten .  
 
Om  data en vergaderruimtes te reserveren is een nieuw 
telefoonnummer in gebruik genomen 06 43147259 
Tevens hierbij een oproep aan allen om het Klokkenkampteam te 
komen versterken voor hulp bij diverse werkzaamheden, zoals het 
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klaar zetten van stoelen/tafels bij concerten en bijzondere 
kerkdiensten etc., etc. 
Aanmelden kan bij Rijk Wibbelink 06 53828667 of kom gewoon een 
keer bij een maandelijks werkoverleg/vergadering.      
Graag tot ziens. 
 
Kort verslag van de vergadering van kerkrentmeesters 
Kort verslag van de vergadering van kerkrentmeesters d.d. 25 april. 

• Er is wat verwarring over de naam stiltecentrum en 
gedachtenishoek. De naam van de ruimte onder de toren is: 
Onder de toren. De gedachtenishoek is de ruimte in de kerk waar 
de gedachteniskaarsen staan. 

• De boekhouding van de kerk zal worden uitbesteed en er wordt 
gezocht naar een nieuwe penningmeester. 

• De toezeggingen voor Actie Kerkbalans staan nu op € 100.000,- 

• De brieven voor de Solidariteitskas worden deze periode 
rondgebracht. 

• Er wordt druk gezocht naar een opvolger voor Herman Wilbrink. 

• Er is gesproken over het opstarten van het beroepingswerk. 
 
Hannie van Rijnsbergen 
 

Rinny Schuite is samen met haar tweelingbroer Wicher geboren op 7 
december 1944 in het boerengezin van Kees 
en Trijntje v.d. Veen op boerderij “De Modder” 
liggende in het landgoed “het Weldam”.  
Rinny en Wicher waren nakomertjes, hun 
ouders hadden al 3 zonen. Met nu ook nog 
een meisje erbij voelde het gezin compleet. 
Ze groeide op in een warm en open gezin 
waarin veel aandacht was voor elkaar.     
Rinny’s ouders waren diep gelovige mensen 
en leefden het geloof voor in woord en daad. 
Haar vader was vele jaren ouderling  

in de Gereformeerde Kerk van Goor. Het dienend werkzaam zijn in 
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een kerkelijke gemeente nam ze van haar vader over. Op haar 
zestiende jaar kreeg ze verkering met Hans Schuite. Haar ouders en 
broers vonden dat te jong, maar na een paar maanden was iedereen 
content met haar keuze. Vijf jaar later trouwden ze en kregen drie 
kinderen. Bert, Nynke en Ruud. Inmiddels is hun gezin uitgegroeid tot 
acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. 
Rinny heeft nooit een betaalde baan gehad, destijds ging je als 
boerendochter thuis helpen op de boerderij. In de wintertijd, als het 
minder druk was, werd ze geregeld bij kerkmensen uitgeleend om 
een handje te helpen daar waar maar nodig was.   
In haar huwelijk hield ze zich bezig met de opvoeding van haar 
kinderen en het bijstaan van haar familie in moeilijke tijden. 
Vrijwilligerswerk deed ze op verschillende terreinen. Vooral binnen 
het kerkenwerk als ouderling. Daarnaast was ze 25 jaar vrijwilliger bij 
de terminale zorg (Stichting Leendert Vriel) waar op vrijwillige basis 
‘s nachts gewaakt werd bij ernstig zieken om hun familie te ontlasten 
en zo mensen de mogelijkheid te geven thuis te sterven.  
Het werk als ouderling en vrijwilliger bij de Leendert Vriel heeft veel 
overeenkomsten. Het er zijn bij moeilijke momenten in het leven van 
anderen. Gewoon naar de ander gaan zoals je bent. Aandachtige 
nabijheid. De ‘waarom’ vraag delen met elkaar en het ook ‘niet 
weten’. Vaak alleen maar luisteren.  
Naast het werk als ouderling zijn er binnen het kerkenwerk ook tal 
van andere werkzaamheden waar Rinny bij betrokken was en is. 
De verbouwing van de Klokkenkamp bijvoorbeeld. Het heeft Rinny en 
haar man veel werk bezorgd, maar ze hebben daardoor ook veel 
verbinding ondervonden. Het was een andere manier van kerk zijn. 
Die verbinding ervaart ze ook bij het samen bloemschikkingen maken 
bij bijvoorbeeld Gedachtenisdiensten, Bid- en Dankdagen in Kerspel 
Goor en Elsenerbroek. Het samen versieren van de kerk met Kerst 
en het met een groepje schoonmaken in de kerk. 
Rinny: 
“De zingeving in mijn leven vind ik in het aanwezig kunnen zijn op de 
mooie en moeilijke momenten in het leven van mijn familie en 
medemensen. 
Nu ik dit jaar 80 hoop te worden wil ik proberen te laten zien dat ik 
toch nog een rijk leven kan leiden. Ook al zal ik te kampen krijgen 
met fysieke beperkingen, het verlies van aantrekkelijkheid en andere 
zaken. 
Ik hoop te kunnen genieten van elk moment dat nog komt. De 
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verbondenheid blijven voelen en dankbaar kan zijn om wat is en is 
geweest.” 
 
Rita Wibbelink 
 

 
Afscheid van Herman Wilbrink.  
Tijdens de afgelopen Gemeenteavond van 23 mei hebben wij als 
kerkelijke gemeente afscheid genomen van Herman Wilbrink als 
koster en beheerder van de Hofkerk en de Klokkenkamp. 
Afscheid is eigenlijk een groot woord , omdat Herman al eerder te 
kennen had gegeven dat hij toch graag een aantal functies wilde 
aanhouden, met name rouwdiensten en condoleances. 
Daarnaast nog een aantal praktische zaken zoals inkoop goederen 
en deels onderhoud van de kerktuin. 
 

 
Een afscheid met een officieel tintje, na vorig jaar een Koninklijke 
Onderscheiding, nu de draaginsigne in GOUD van de VKB, de 
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Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN. Meer dan 25 
jaar heeft Herman zich ingezet, eerst als vrijwilliger op allerlei gebied 
en de laatste 10 jaar als koster/beheerder. Accuraat, integer en 
geprezen door velen, zowel binnen als buiten de kerk en De 
Klokkenkamp 
Namens de kerkelijke gemeente ontving Herman een klein schilderij, 
een schets, als voorbeeld voor een groter schilderij dat later dit jaar 
overhandigd zal worden. 
Herman, namens de Protestantse Hofkerk Gemeente Goor, 
Bedankt! 

Rijk Wibbelink 

N.B. zie ook de website met een fotoreportage. 

Van de koster/ beheerder van de Hofkerk, 
Overal komt een einde aan. Ook aan koster/ beheerder zijn. Bedankt 
medevrijwilligers, zonder jullie was dit niet gelukt. Ik blijf nog even in 
beeld voor uitvaartdiensten en wat andere dingen. Op deze wijze wil 
ik iedereen binnen en buiten onze gemeenschap bedanken voor het 
vertrouwen dat mij geschonken is. 
Wat een verrassing en waardering op de gemeenteavond aan mij 
gegeven. 
Dank jullie wel, Herman Wilbrink. 

Voorjaar. 
Als ik dit schrijf is het nog mei en dus voorjaar. De bomen vol in het 
blad en in de tuinen bloeien prachtige bloemen. Daar kunnen we echt 
van genieten! 
Bloemen doen het heel goed dit jaar: de rozen, rododendrons, 
jasmijn…ze bloei(d)en volop. Zou dit komen door alle regen, die 
gevallen is? Moeten we daar blij mee zijn? 
Dan denk ik aan Limburg en Brabant, waar door al die hoosbuien 
kelders en huizen weer onder water liepen….. Komt dit door 
klimaatverandering?  
Op veel plaatsen in de wereld is er wateroverlast, zoals  in Azië en 
Afrika…. En de modderstroom in Papoea- Nieuw Guinea! Met 
honderden doden tot gevolg…. 
En wat zal deze zomer ons weer brengen? Droogte misschien? 
Het weer is vaker extreem geworden, de laatste decennia en 
deskundigen wijten dit aan klimaatverandering, mede door menselijk 
handelen. De opwarming van de aarde brengt veel ellende met zich 
mee. De natuur heeft er van te lijden en veel mensen ook! 
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Klimaatvluchtelingen zullen vaker kloppen aan de poorten van 
Europa…. Het is een complex probleem. 
Wat kunnen we er zelf aan doen? Zo duurzaam mogelijk leven, b.v. 
denk eerst na, vóór je iets nieuws koopt. Misschien heb ik nog 
genoeg kleren in de kast….. en je afvragen: kan dit apparaat nog 
gerepareerd worden?  
Het Repair-café Goor is elke tweede zaterdag van de maand 
geopend in de Sporthal aan de van Heeckerenweg. U kunt daar 
tussen 10.00 uur en 13.00 uur terecht met uw kapotte apparaat ( 
stofzuiger, koffiezetapparaat enz.) en misschien kan het wel gemaakt 
worden. Dat scheelt een nieuwe aankoop! 
Maar geniet in deze tijd van het jaar vooral van de mooie natuur, van 
Gods prachtige Schepping! 
Dora Brinkhorst (Groene Kerk). 
 
OPEN DEUR juni 2024   
                                                      Vis 

Al het water, zout, zoet of brak, draagt leven in 
zich. Van onzichtbaar kleine organismen tot 
meterslange zoogdieren. De een dient als voedsel 
voor de ander. Ook mensen eten vis, al 
duizenden jaren. Daarnaast zorgen mensen voor 
vissen en waterdieren in aquaria en vijvers. 
En sommigen zitten urenlang vredig aan het 
water, de hengel in de hand. Vissen spreken tot 
de verbeelding; verhalen over zee, storm en 
visvangst inspireren ons. Maar de meeste 

inspiratie komt, al tweeduizend jaar, van die ene visserman, die het 
water onder zijn voeten droeg. 
Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 
en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en 
buiten de kerk. Een los nummer kost € 5,95 exclusief porto, een 
jaarlijks terugkerend abonnement € 55,00 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15 euro 
per 11 nummers.  (juli/augustus 1 nr.)  Open Deur is vanaf nu ook 
direct én gratis online te lezen voor jaarabonnees.  
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met: Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl 
 
 
 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
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Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is 
tegenover kringloopwinkel Kiekeboe. D.J. Bunschotenstraat 14 te 
Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn 
te ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 
0615834651 
 

 

 
De kopij voor het kerkblad van 06 juli 2024 (voor 4 weken) inleveren  
vóór 25 juni 2024. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerk.nl 
 
  

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: vacant (nu bij toerbeurt) 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
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