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Deuteronomium – boek van de samenleving 

In april verscheen de vertaling van het vijfde en laatste deel van 
Jonathan Sacks’ standaardwerk Verbond en Dialoog – Joodse lezing 
van de Tora 1. Sacks († 2020) was opperrabbijn van het Verenigd 
Koninkrijk, lid van het Britse Hogerhuis en o.a. in 2016 begiftigd met 
de prestigieuze Templetonprijs, ook wel de Nobelprijs voor 
spiritualiteit genoemd. Ik heb enkele jaren geleden al eens aandacht 
gevraagd voor deze serie, toen over het boek Exodus. 

Nu dus Deuteronomium. Het is het laatste bedrijf in het drama van 
het joodse volk voordat het één natie onder God wordt. Het gaat over 
het opbouwen van een morele samenleving in het beloofde vrije land 
waarin rechtvaardigheid de verantwoordelijkheid van iedereen is. 
Wetten zijn er om ieders vrijheid en welzijn te beschermen. 
Samenleven betekent: niemand mag vergeten worden en niemand 
staat boven de wet. Iedereen plukt de vruchten van de welvaart, en 
iedereen draagt zorg voor zijn naaste en voor de samenleving. Nooit 
meer slavernij als in Egypte! Natuurlijk binnen de grenzen van de 
wereld van drieëndertig eeuwen geleden. 

Vandaar de fundamentele vraag waarop de Hebreeuwse Bijbel het 
antwoord is: hoe kunnen we samenwerkingsverbanden opzetten in 
een wereld van conflicterende wensen? Er zijn – toen en nu – drie 
manieren waarop we mensen zover krijgen dat ze doen wat we 
willen. De eerste is hen te betalen: de markteconomie. De tweede is 
het te dwingen: de wereld van de macht en de staat. In beide 
gevallen jagen mensen hun persoonlijke belangen en verlangens na. 
Maar Sacks benadrukt dat in de bijbel een derde weg wordt getoond: 
mensen zover krijgen dat ze zich verenigen in een belofte van 
wederzijdse trouw en collectieve verantwoordelijkheid. Dit is de 
wereld van het verbond en daarover gaat de Tora, in het bijzonder 
het vijfde boek Deuteronomium. Nu waren verbonden gangbaar in 
het oude Nabije Oosten. Maar een verbond tussen God en een volk, 

 
1 De Tora omvat de eerste vijf boeken van Mozes: Genesis (Beresjiet = in 

het begin) tot en met Deuteronomium (Devariem = woorden). In de 

Hebreeuwse bijbel heet elk boek naar het eerste woord ervan. 
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oftewel een oppermacht die een verbond sluit met een uiterst zwak 
volk en daarmee zijn eigen macht inperkt om wille van 
rechtvaardigheid, was eigenlijk ondenkbaar. 

Geen drama over de verlossing van de ziel en de redding van de 
mensheid van de erfzonde. Dat staat niet in de Hebreeuwse bijbel, 
hooguit tot het derde en vierde geslacht, niet tot in honderden 
geslachten. Dat heeft de christelijke kerkleer ervan gemaakt. En wat 
de islam betreft: dat woord betekent onderwerping of overgave aan 
de wil van god, en dat is volgens Sacks niet joods. Er is geen 
Hebreeuws woord voor gehoorzaamheid, laat staan blinde 
gehoorzaamheid. Wat er het dichtst in de buurt komt – sjema – 
betekent horen, luisteren, proberen te begrijpen, zich eigen maken, 
antwoorden in daden. [Daarnaast zijn liefhebben en vreugde 
sleutelwoorden in Deuteronomium.] 

Met ‘verbond’ in gedachte even een stukje geschiedenis. Theodor 
Herzl wordt gezien als de eerste pionier van het zionisme, dat het 
stichten van een joodse nationale staat in Palestina, het vroegere 
thuisland van de Joden, nastreeft. Tijdens de eerste wereldoorlog 
heeft Groot-Brittannië een aantal verschillende verklaringen 
afgegeven over de toekomst van Palestina. Aan de Arabieren werd 
onafhankelijkheid toegezegd, Groot-Brittannië en Frankrijk maken 
geheime afspraken over een verdeling van gebieden in het Midden-
Oosten, en de toenmalige Britse minister voor Buitenlandse Zaken 
Alfred Balfour schrijft in 1917 aan Lord Rotschild, een prominent 
Brits zionist: ‘Harer Majesteits regering staat welwillend tegenover de 
vestiging van een nationaal huis voor het Joodse volk in Palestina  en 
zal naar beste vermogen het bereiken van dit doel ondersteunen, 
waarbij het duidelijk moet zijn dat niets zal worden gedaan dat de 
burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse 
gemeenschappen in Palestina kan schaden, of de rechten en 
politieke status die Joden genieten in enig ander land’. 
Hannah Arendt, Joods-Amerikaans politiek filosoof en eerder in 
meditaties aan de orde geweest, merkte over deze verklaring op: 
noch Herzls visie van een Joodse staat, noch de zionistische praktijk 
zal de oplossing zijn voor het eeuwenlange antisemitisme. 
Integendeel, het roept zelf weer antisemitisme op, omdat het geen 
rekening houdt met de inwoners van het land. Ze voorzag dat Israël 
een nieuwe oorzaak van spanning zou worden voor de Joden die in 
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de diaspora achterbleven en dat Palestijnse Arabieren 2 gedwongen 
zouden worden om te vertrekken of tweederangsburgers te zijn. 
Anders gezegd: Israël, volk zonder land, land zonder volk. 
De toenmalige Volkenbond gaf in 1922 Groot-Brittannië en Frankrijk 
mandaat om gebieden in het Midden-Oosten te besturen: GB 
Palestina, Transjordanië (het huidige Jordanië) en Irak, F Libanon en 
Syrië. Dan de tweede Wereldoorlog met de Shoah / Holocaust. En in 
1947 wordt het mandaat overgeheveld naar de net opgerichte VN, 
die met een tweestaten verdelingsplan komt, een verdeling van het 
land ten westen van de Jordaan in een Joods/Israëlisch en een 
Arabisch/Palestijns deel. Deze tweestatenoplossing wordt direct 
verworpen door de Palestijnen/Arabieren. 
In 1948 roept Ben Goerion de staat Israël uit. Twee dagen (!) later 
volgt de eerste Arabisch-Israëlische oorlog. Transjordanië verovert 
Cisjordanië = de huidige Westbank, Egypte de Gazastrook, Israël 
West-Jeruzalem. Oorlog na oorlog, aanslag na aanslag. In de 
Zesdaagse oorlog van 1967 herovert Israël de Westbank en Gaza. 
Maar ook Israël maakt een tweestatenoplossing in feite onmogelijk 
door het toestaan van bezetting door ultra-orthodoxe kolonisten. En 
als huidige climax de Gaza-oorlog, vergelding voor de Hamas-inval 
op o.m. een muziekfestival bij de kibboets Re’im in de Negev-
woestijn op 7 oktober jl. met vele doden en gegijzelden. Maar de 
vergelding van Israël in Gaza heeft een veelvoud aan doden tot 
gevolg, veelal onschuldige Palestijnen die door Hamas als menselijk 
schild worden gebruikt. En dan ook nog de vergelding van Hezbollah 
in het noorden. 

En dit zal helaas blijven doorgaan, omdat die tweestatenoplossing er 
niet in zit. Want men haat elkaar. Dat is een negatieve conclusie, 
maar ik zie het niet anders. Wél hoop ik dat onze kerk evenveel 
aandacht gaat besteden aan de Palestijnen als tot nu toe aan Israël. 
En het voorgaande maakt duidelijk dat er alle reden is daaraan te 
werken, al is het voor ons ‘slechts’ met gebed en humanitaire hulp. 

Frits Schutte  

 
2 De naam Palestijnen is in het Hebreeuws (en Arabisch) Filistijnen,   
een zeevarend volk dat destijds leefde in de huidige Gazastrook! 
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Zondag  04 augustus 2024 viering Avondmaal 
Hofkerk   10.00 uur                                                  ds. H. van Dijk                                              
Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. 
 
Vrijdag 09 augustus 2024 Stoevelaar                    
Stoevelaar 16.00 uur                          mw. M. Ballast 
 
Zondag 11 augustus 2024 Ochtendgebed  
Hofkerk 10.00 uur                                           dhr. M. ten Thije 
                       
Zondag 18 augustus 2024                 
Hofkerk 10.00 uur                                                     ds. D. v.d. Boon                                   
                                                
Vrijdag 23 augustus 2024 Stoevelaar                    
Stoevelaar 16.00 uur                           mw. M. Ballast 
 
Zondag 25 augustus 2024                
Hofkerk 10.00 uur                                                 mw. E. Kopmels                                              
 
Dinsdag 27 augustus 2024 Herfstzon 
Herfstzon   16.00 uur                                        ds. J.D. Vedders-Dekker 
 
Zondag 01 september 2024  
Hofkerk     10.00 uur                                                        mw. H. Caron 
 
Vrijdag 6 september 2024 Stoevelaar                    
Stoevelaar 16.00 uur                                                 mw. M. Ballast 
 
Zondag 08 september 2024 startzondag 
Hofkerk     10.00 uur                                                            ds. D. Juijn 
Kindernevendienst : Sandra Moes 
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Bloemen eredienst:  
04 augustus  : mw. A. Post 
11 augustus  : mw. A. Wolff 
18 augustus  : mw. A. Schutte 
25 augustus  : mw. A, Schutte 
01 september: mw. R. Schuite 
08 september: mw. R. Schuite 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend: 
04 augustus  : A. de Boer, R. en R. Wibbelink. 
11 augustus  : M. Leentvaar, A. Wolff, J. Sportel 
18 augustus  : A. Lettink, M. en B. Voerman 
25 augustus  : H. v. Rijnsbergen, B. Hulshof, G. Vietje 
01 september: D. en H. Brinkhorst, L. de Croes 
08 september: R. Schuite, J. Bakker, M. Stam 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
04 augustus  : H. Drost, C. v. Rijnsbergen, A. Wolff 
11 augustus  : H. Brinkhorst, S. Moes 
18 augustus  : F. v. Ossewaarde, H. Tadema, H. Buitenhuis 
25 augustus  : L. Lettink, B. Fernhout 
01 september: H. Drost, C. v. Rijnsbergen, H. Buitenhuis 
08 september: H. Brinkhorst, S. Moes 
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Overleden 
Op 08 juli overleed Stephanus Bernardus (Stef) Siebelink op de                  
                                                                             leeftijd van 91 jaar 
Op 11 juli overleed Reinier Berend Jan Wijnen op de leeftijd van 84  
                                                                                                     jaar 
Bloemengroet                                                                                                                                  
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: Willy Kamp, Jannie Greven, Aly Bulten, Doutie van Loo, 
hr. Blokland, Jenny Minnen.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden.  Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij 
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede 
zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.  
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.  
Werkgroep Pastoraat. 
 
Beste mensen,  
Inmiddels ben ik nu zo’n 1,5 jaar werkzaam in de Hofkerk. Met heel 
wat mensen heb ik al fijne gesprekken gehad. Dank jullie wel voor 
dat vertrouwen! Zou u ook graag een bezoekje van mij willen hebben, 
laat het dan even weten. Dat kan via uw contactpersoon of ouderling. 
U kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen.  
De gegevens staan op de achterzijde van het kerkblad. 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Voor veel mensen staat ook de vakantie voor de deur. Ik heb 
vakantie van 10 augustus t/m 1 september. Mocht er in die tijd iets 
zijn dan kunt u contact opnemen met de ouderling. 
 
Hartelijke groet, Margré Ballast Kerkelijk Werker  
 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Bestemming Avondmaalcollecte 4 augustus 2024 
 
Kinderen in Gaza en Israël 
De gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. 
Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. We zien 
de beelden en horen en lezen de berichten in de media. 
Onvoorstelbaar veel doden, gewonden die niet verzorgd kunnen 
worden. Kinderen moeten op de vlucht, maar nergens is een veilige 
plek om naartoe te gaan. Er is behoefte aan onderdak, voedsel, 
water, hygiëne-materialen en andere levensbehoeften.  
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
U kunt ook doneren op bankrekeningnummer 
NL66SNSB0908763743 ten name van Diaconie Prot. Gemeente 
Goor. 
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Verantwoording giften kerk tot half juli 
Sinds het vorige kerkblad is aan uitgangscollecten voor de kerk 
ontvangen € 61,64 aan contanten en € 119 aan collectebonnen (drie 
diensten). Bovendien hebben we voor een uitgangscollecte € 125 
mogen ontvangen van een bijbelgroep uit Urk die een dienst heeft 
bijgewoond maar gewend is met de telefoon de collecte te betalen, 
en dat kan bij ons niet. * En via de 545-bankrekening € 65. Totaal 
dus € 370,64. 
De actie Solidariteitskas heeft € 3.147 opgebracht, waarvan dus 
€ 732 ten goede komt aan ons eigen kerkenwerk! 
Alle gevers natuurlijk hartelijk dank voor deze ondersteuning. 
Frits Schutte, penningmeester 
 
* reden is dat we dan een andere bank en bankrekening moeten 

hebben, en daar zijn kerkrentmeesters nog niet aan toe. 
 
Diaconale collectes mei en juni 2024. 
28 april                           Diaconie.                         €  103,05 
05 mei                            Diaconie                           -  102,05 
09 mei Hemelvaartsdag Diaconie                           -    45,70 
12 mei                            Diaconie                           -    60,70 
19 mei, Pinksteren, kerkdienst in Delden. 
26 mei                            Diaconie                           -    80,35  
02 juni Avondmaalscollecte voor "Wilde Ganzen"  -  116,75 
                           (Dit bedrag wordt verdubbeld) 
09 juni                            Diaconie                            -   73,45 
16 juni                            Diaconie                            -   71,40 
23 juni                            Diaconie                            - 128,45 
30 juni                            Diaconie                            -   72,55  
 
Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank voor jullie bijdragen aan deze 
collectes! 
Namens de Diaconie: Dora Brinkhorst. 
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Startzondag 8 september 2024 
We zitten nog midden in de zomervakantie, maar voordat je het weet 
is het 8 september en dat is onze Startzondag voor het nieuwe 
seizoen. Veel activiteiten zijn in de zomer wat stilgevallen, maar met 
een bruisende start op 8 september maken we ons op voor een 
nieuw actief seizoen. 
Startzondag is een uitermate geschikt moment om elkaar te 
ontmoeten en beter te leren kennen. Wie ben jij en wie ben ik? We 
kennen elkaar veelal van de ontmoeting in de kerk, maar waar zijn 
we als leden van de kerk door de week mee bezig? Waar ben je in 
geïnteresseerd of wat zijn je hobby’s? 
We willen iedereen in de gelegenheid stellen iets van zichzelf en zijn 
hobby’s of interesses te laten zien. Ben je een fervent verzamelaar 
van iets, neem dan iets van die verzameling mee. Ben je verzot op 
knutselen of handwerken, dan is het leuk om te laten zien wat je zoal 
gemaakt hebt of aan het maken bent. Is lezen je grote hobby, neem 
dan een paar van je favorieten boeken mee. Reis je veel, laat dan 
iets zien van een mooie bestemming. Je eigen klassieke auto op het 
kerkplein? Wat ons betreft is niets te gek. 
Het gaat erom dat we met elkaar over onze interesses en hobby’s in 
gesprek gaan en elkaar zo beter leren kennen. Oh ja, en…. als 
bakken je hobby is, kun je je ook aanmelden om jouw bakkunsten 
door ons te laten proeven bij de koffie. 
Op deze manier hopen we er samen, met een gezellig koffiemoment, 
een eredienst en een kleine lunch, een mooie Startzondag van te 
maken.  
 
U/je doet toch ook mee?  
Vanaf 10.00 uur/10.30 uur beginnen we met koffie en de ontmoeting 
aan de hand van de hobby’s. Om 11.30 uur begint de Eredienst met 
ds. Juijn als voorganger. Na de dienst is er een kleine lunch en 
kunnen we nog wat napraten. 
Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers met een hobby 
en met name ook van onze “bakkers”, willen we u vragen zich van 
tevoren even aan te melden bij: 
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Gerrit Jan van der Veen, tel. 06-52401649, e-mail: 
vanderveengerritjan@gmail.com 
of Marla van der Wel, tel. 0547-388653, e-mail: 
robmarla@hotmail.com 
Voor de koffie en de lunch hoeft u zich niet aan te melden. 
Werkgroep Kerk en Samenleving. 
Aukje, Driesje, Gerrit Jan, Jeannette, Marla en Hans 
 
In de natuur…. 
Het is vakantietijd en mensen trekken erop uit in de natuur. Voor veel 
mensen is de natuur een bron van diepere ervaringen. Je komt er tot 
rust, als vanzelf ontspan je je en openen de zintuigen zich om te 
genieten van het uitzicht, van het groen, de bomen, de bloemen, de 
bergen of de zee. 
In de natuur kun je gemakkelijker tot jezelf komen, dingen op een 
rijtje zetten, een goed gesprek hebben met een ander en ook tot een 
gebed komen. 
 
De natuur is voor mensen een middel tot religieuze ervaring. In de 
grootsheid van een berglandschap ervaren zij de grootsheid van de 
Schepper; in het ruisen van een beek horen zij het troostvolle 
fluisteren van de Eeuwige…. 
Maar helaas staat de natuur op veel plaatsen in de wereld onder 
druk…. Door allerlei oorzaken. 
 
Zoals b.v. in Nederland: Gaswinning in Groningen, spuiten met gif in 
de landbouw, boren naar olie in de zee…. Enz. enz…. Dat brengt ons 
welvaart, maar de keerzijde is: De natuur die van slag is!  
We moeten ons meer bewust zijn, dat de aarde door God geschapen 
is en Hem toe behoort! 
Dat wordt prachtig verwoord in Lied 978 uit ons liedboek. Dit lied 
wordt regelmatig gezongen in onze Kerkdiensten. 
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Hieronder 2 coupletten: 
 
Aan U behoort o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, 
De steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden, dat Gij uw schepping niet vergeet….. 
’t Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. 
 
Wij mensen blijken geen goede rentmeesters van de aarde te zijn….  
Wij moeten ons gedrag aanpassen en meer duurzaam gaan leven! 
Dora Brinkhorst, Groene Kerk. 
 
“Sacred Dance”. 
Het is nu nog zomer, maar ik wil alvast uw aandacht vragen voor de 
cursus “Sacred Dance”, die dit najaar opnieuw wordt gegeven in de 
Hofkerk, door Jeaneth de Witte, docente Meditation des Tanzes,  
oftewel “Sacred Dance.” 
Evenals in het voorjaar dansen wij 1 keer per maand en wel op: 
25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december. De les is 
weer op Woensdagmorgen, van 9.30 uur tot 11.30 uur, met 
tussendoor een koffie/thee pauze. 
De leskosten zijn per keer 15 euro (+ 1 euro voor de koffie). 
We zijn met ca 10 personen, maar er kunnen nog wel meer mensen 
bij. Van harte aanbevolen! Probeer het gewoon een keer! 
“Sacred Dance “is een vorm van meditatie, die in een kring wordt 
gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De 
danspatronen zijn eenvoudig en herhalend.  
De nadruk ligt op het met aandacht in beweging zijn en niet op 
technische perfectie. 
We dansen op mooie klassieke, Keltische en religieuze muziek. 
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar:  
Dora Brinkhorst, tel 0547 – 273823 of dorabrinkhorst@gmail.com 
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Een eigenzinnig, loslopend schaap brengt Wim Beekman bij de kerk. 
"Gelovigen vormen samen Gods kudde." 

"Dit is een eigenzinnig schaap, het kan voor zichzelf zorgen.” 

Op mijn dagelijkse rondje buiten het dorp zie ik bij de boerderij van 
boer Hendrik een schaap loslopen. Vast ontsnapt aan het hek, 
waarachter de overige schapen allemaal wel braaf zijn blijven 
rondlopen.  

Ik zoek in de stallen, maar kan boer Hendrik nergens vinden. Dan 
herinner ik mij dat ik zojuist de klok van 12 uur heb horen luiden: het 
is etenstijd. Zomaar verder lopen durf ik niet, wie weet in welke sloot 
dit schaap zal belanden.  

Dus ga ik het achterhuis binnen op zoek naar de woonvertrekken, en 
even later vind ik het gezin rond de keukentafel aan de warme 
maaltijd. Nog voor ik iets heb kunnen zeggen, zet Hendrik een stoel 
naar achter: "Schuif aan Wim, er is genoeg." 

Geen gastvrijer volk dan boeren. Ik weet weer waarom ik mij als 
dominee in een agrarische gemeenschap altijd zo thuis heb gevoeld. 
Maar mijn vrouw wacht ook met eten, dus ik geef aan dat ik weer 
verder moet. En vertel over het schaap dat losloopt.  

"Geen probleem”, antwoordt Hendrik, die meteen begrijpt om welk 
schaap het gaat, en rustig door blijft eten. "Dit is een eigenzinnig 
schaap, het kan voor zichzelf zorgen.” Gerustgesteld verlaat ik de 
boerderij en vervolg mijn wandeling. Nadenkend over ‘eigenzinnige 
schapen’.  

"Dit is een eigenzinnig schaap, het kan voor zichzelf zorgen.” 

Misschien wel de belangrijkste verandering van onze tijd en onze 
cultuur is dat wij in ons welvarend deel van de westelijke wereld 
individualisten zijn geworden. Wij hebben geen kudde meer nodig om 
te overleven, wij kunnen onszelf redden.  

Dat geeft ons de vrijheid om eigen keuzes te maken. Wij hoeven ons 
niet langer te voegen in wat de gemeenschap om ons heen doet en 
van ons verwacht. Sociale controle maakt plaats voor ruimte om 
eigen wegen te kiezen.  
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In onze jaren zijn wij allen een eigenzinnig schaap geworden dat zich 
aan vaste hekken en hokken weinig gelegen laat liggen. Het kiest de 
eigen, unieke weg, en bij voorkeur elke keer weer een andere. Komt 
dat wel goed met ons? Zijn wij eenlingen geworden die zich niet meer 
voegen, maar enkel kiezen voor zichzelf? Ik weet niet of ons 
individualisme goed is of slecht. Het is. Het goede nieuws is het 
vertrouwen van Hendrik: dat wij dan wel eigenzinnig zijn, maar ook 
voor onszelf kunnen zorgen.  

Wel lastig voor de politieke partij, de vakvereniging, het 
kerkgenootschap en bijna elke organisatie in de samenleving, want 
hun achterban vervliegt. Mensen ruilen een vaste band met ‘de ene’ 
in voor een tijdelijke betrokkenheid. Nu eens het een, dan weer het 
ander.  

Misschien is dit vooral voor een kerk even slikken. Kerken denken 
niet vanuit eenlingen, zij denken vanuit de gemeenschap. Gelovigen 
vormen samen Gods kudde. Maar ik zie dat niet zo zwaar in. Ook 
eigenzinnige schapen willen niet zonder elkaar.  

Hendriks losgebroken schaap bleef trouwens voor de afrastering 
heen en weer lopen. Het wilde vooral weer naar binnen.  

Ds. W. Beekman 
 
 
Bron; Leeuwarder Courant 
 
 
N.B. Toegevoegd door de reactie i.v.m. lege bladzijden. 
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Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is 
tegenover kringloopwinkel Kiekeboe. D.J. Bunschotenstraat 14 te 
Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn 
te ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 
0615834651 
 

 

 
De kopij voor het kerkblad van 14 september 2024 (voor 4 weken) 
inleveren vóór 03 september 2024. Ons emailadres is 
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: vacant (nu bij toerbeurt) 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 

T 0643147259 E deklokkenkampgoor@gmail.com 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
 

mailto:dickjuijn@planet.nl
mailto:gmballast@gmail.com
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
javascript:main.compose('new',%20't=diaconie@hofkerkgoor.nl')
mailto:deklokkenkampgoor@gmail.com
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