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De Syro-Fenicische vrouw 
Marcus 6: 30 – 44, 7 24 – 30 en 8: 1 - 9 
Ik schreef deze meditatie enige weken geleden, eind augustus, in de 
periode dat ik verschillende keren heb horen preken over de 2 
broodvermenigvuldigingen door Jezus, beschreven door de 
evangelisten Marcus  (als eerste) en daarna ook door Mattheus.  
Ds. Zeldenrijk in de Oude Helenakerk op 11 augustus in Aalten, 
legde de nadruk op dat wat Jezus zijn discipelen antwoordde, toen zij 
hem meldden dat er niet genoeg brood was: Geven jullie de 
mensen maar te eten! Ds. Kopmels, in onze Hofkerk op 25 
augustus, legde de nadruk op de vraag: Wie is nu die eenvoudige 
timmermanszoon? Is hij de Messias? 
Voor mij is intrigerend: waarom vertellen deze evangelisten 2 maal 
over een broodvermenigvuldiging en dan worden er verschillende 
getallen genoemd.  
O.a. een dagje-uit op het eiland Walcheren, geboorteplaats van mijn 
moeder, bracht mij op het spoor. Vóór mijn bezoek aan mijn oude 
tante en oom in Middelburg, heb ik de oude Abdij bezocht, de oude 
Abdij met de prachtige toren, die al van heinde en ver te zien is: de 
Lange Jan. De Abdij is een prachtig gebouw met klooster, 
kloostergang, tuin en twee kerken: de Nieuwe Kerk en de Koorkerk, 
met elkaar verbonden door de wandelkerk. Toen ik de Nieuwe Kerk 
binnenstapte,  werd mijn oog direct getrokken naar een groot 
schilderij bij de ingang. De schilder schilderde een knielende vrouw, 
die met een smekende blik opkijkt naar een jonge man, Jezus, en in 
een hoekje bij de vrouw heeft de schilder een hondje afgebeeld: ja, 
dit is de naamloze Syro-Fenicische vrouw en Jezus: Marcus 7: 24-30. 
Het is óverduidelijk, dat  degenen die dit schilderij dáár aan de ingang 
van de oude Abdijkerk een plaats hebben gegeven, het eens zijn  
geweest met de evangelist Marcus. Namelijk dat, als deze vrouw er 
niet was geweest, het evangelie, de blijde boodschap over Gods Rijk 
op aarde, niet verspreid was over de héle wereld, en ook niet dáár in 
Middelburg. En Marcus vertelt als éérste, met verve, zijn evangelie 
over de joodse man, Jezus van Nazareth, wiens komst door 
Johannes de Doper werd gemeld, want zó begint het evangelie naar 
Marcus. En Marcus laat daar op volgen: en het geschiedde in die 
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dagen, dat Jezus Nazareth in de regio Galilea, de plaats waar hij 
opgroeide, verliet om naar de Jordaan te gaan, om gedoopt te 
worden door zijn neef Johannes. “En toen Jezus uit het water 
omhoog kwam” klonk er een Stém, dé Stem “jij bent mijn zoon, de 
geliefde”….Gods nieuwe schepping, herschepping….de mens naar 
Gods hart! 
Jezus is daarna 40 dagen in de woestijn geweest; de woestijn, plek 
van Goddelijke nabijheid en ook van verlatenheid. Woestijn, 40 
dagen lang, plek om je bewust te worden van je roeping; 40 dagen: 
zoals de 12 stammen van het volk Israël 40 jaren in de woestijn 
waren, vóórdat zij het Beloofde Land introkken. 
En Marcus vertelt verder: Jezus, zoon van de Torah, de 5 boeken 
van Mozes, zoekt volgelingen, predikt, héélt, geneest, houdt maaltijd 
met zondaren en tollenaren. Zijn optreden is uit één stuk: dabar….. 
het Hebreeuwse woord voor hóren en doen. En als er naar de kern 
van zijn boodschap, Gods boodschap, gevraagd wordt, antwoordt hij 
met een verhaal…een gelijkenis, want een mens denkt in beelden. 
Bijvoorbeeld het verhaal van de Barmhartige Samaritaan: het verhaal 
over de samenvatting van het leven naar Gods Wil. Mèns hóór: de 
Heer jullie God, de Eeuwige, Hij is één: heb Hem lief…èn heb je 
medemens lief als jezelf…dabar.  Doe dit en je zult leven…Kies dan 
het Leven!  
Geen wonder dat deze Jezus zo nu en dan alleen moet zijn, vertelt 
Marcus; soms moet hij tot zichzelf komen èn tot zijn Abba, zijn Vader. 
Dan gaat hij de berg op om te bidden, de berg, de plek waar de mens 
dichter bij de hemel, bij God is. In dit geval vertrekt Jezus naar Tyrus, 
in het noorden van destijds het grote Syrische Rijk, het huidige 
Libanon. Maar ook dáár blijft hij niet onopgemerkt, en juist dáár is het 
nodig hem te bemoedigen en inzicht te geven in zijn opdracht, zijn 
Goddelijke Opdracht, zijn roeping. Dáár in heidens gebied sprak een 
vrouw hem aan. Marcus noemt niet haar naam maar vertelt 
nadrukkelijk, dat zij een Syro-Fenicische is en in Bijbelse taal 
betekent dat, dat zij een vrouw is uit het heidendom (Marcus 7: 24 – 
30). Er ontstaat een gesprek tussen Jezus en de vrouw. Ze vertelt 
dat haar dochter ziek is. Zij heeft gehoord, dat deze joodse rabbi de 
macht heeft om haar dochter te genezen. Zijn antwoord op haar 
vraag om genezing  is resoluut en klinkt ons grof in de oren: “Nee 
vrouw, het brood is voor de kinderen en niet voor de honden!”. In 
deze beeldspraak over brood verwijst Marcus duidelijk naar de 
broodvermenigvuldiging in Marcus 6: 30 – 44:  het brood is voor de 
kinderen (voor de joden) en niet voor de honden (de heidenen). 
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Mensen honden noemen? Niet zó uitzonderlijk toch? Jezus ziet ook 
de mensen die naar hem toekomen, als schápen zonder herder…, 
vrij gebruikelijk in bloemrijke Oosterse taal. En dán het antwoord van 
de vrouw: “Maar de kruimels, die vallen, zijn toch voor de honden!”. 
Marcus maakt zijn hoorders en lezers van toen en nu hiermee de 
betekenis duidelijk van de 3 verhalen over brood…en hij doet dat in 
geheimtaal, in getallentaal. 
In het eerste verhaal van de 5 broden en 2 vissen (Marcus 6: 30 – 
44) is er genoeg voedsel voor 5.000 man en er bleven 12 manden 
brokken over. De vijf broden: Gods Woorden in de 5 boeken van 
Mozes, de Torah (1e 5 boeken van het 1e Testament) en twee vissen: 
2 stenen tafels met de Woorden ten leven, voor het joodse volk in de 
woestijn, voor de twaalf stammen. Jezus, joodse man van Nazareth, 
zoon van de Torah, kán niet anders, hij moet zeggen, neen vrouw, 
het brood is voor de kinderen. Maar Godlof, dán het verrassende 
antwoord van de vrouw: “akkoord – je zou haast zeggen- ja, 
natuurlijk, dat begrijp ik, het brood is voor de kinderen van Israël, 
maar de kruimels zijn toch voor de honden?” En dán lijkt het als door 
een bliksemflits, komt deze boodschap bij Jezus binnen, ja een 
bliksemflits: een boodschap van Bóven. En Jezus antwoordt “ Já 
vrouw, gá, jouw geloof heeft je gered, jouw dochter is genezen.” 
Marcus schrijft dán in Marcus 8: 1 - 9, het tweede verhaal over 
broodvermenigvuldiging: 7 broden en enkele visjes zijn voldoende 
voor 4.000 mensen en er blijven 7 manden met brokken over. Zeven 
het bijbelse getal van de volheid, de heelheid, de dagen van de 
schepping: en God zag dat het goed was! En er was een menigte 
van 4.000 mensen, vier het Bijbelse getal van de vier windrichtingen: 
álle volkeren op aarde, in alle vier windrichtingen: oost, zuid, noord 
en west. Marcus heeft de radicale boodschap van Jezus begrepen: 
gá op pad en geliefd mensenkind, op welke plek je ook bent op Gods 
mooie aarde, vertél de bevrijdende boodschap en dóé daden van 
bevrijding: dabar, doe wat op je pad komt. En Marcus ging op pad; 
hij reisde o.a. ook naar Egypte. Door zijn evangelieverkondiging is 
dáár de Christelijke, Koptische kerk van Egypte ontstaan. 
Wij, Westerse christenen, zijn door de evangelieverkondiging van 
met name Paulus en Petrus onderdeel geworden van Gods 
Wereldwijde Volk Onderweg de eeuwen door. 
 
Hengevelde, september 2024, Addie van der Sluijs-Goud 
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Zondag 13 oktober  
Hofkerk 10.00 uur                                                   ds. C. Borgers 
Kindernevendienst: Ruud Wiggers                                             
 
Vrijdag 18 oktober 2024 Stoevelaar                    
Stoevelaar 16.00 uur                  ds. S. Roozenboom 
 
Zondag 20 oktober 2024   
Hofkerk 10.00 uur         ds. E. van Houwelingen  
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Zondag 27 oktober 2024                 
Hofkerk 10.00 uur                                                     dhr. F. Scholten    
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
 
Dinsdag 29 oktober 2024 Herfstzon 
Herfstzon   16.00 uur            ds. J.D. Vedders-Dekker  
 
Vrijdag 01 november 2024 Stoevelaar                    
Stoevelaar 16.00 uur             mw. M. Ballast  
 
Zondag 03 november 2024  
Hofkerk 10.00 uur                                                  ds. G. Veening                                             
Kindernevendienst: Alja Klok 
 
Woensdag 06 november Oogstdienst 
Elsenerbroek 19.30 uur                        mw. M. Ballast 
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Bloemen eredienst  
13 oktober    : mw. D. Caron 
20 oktober    : mw. D. Caron 
27 oktober    : mw. J. Reef 
03 november: mw. J. Reef 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
13 oktober    : A. en C. van der Sluijs en F. Gerritsen 
20 oktober    : F. en E. Ossewaarde en H. Tadema 
27 oktober    : R. en R. Wibbelink en A. de Boer 
03 november: M. Leentvaar, A. Wolff 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
13 oktober    : F. Ossewaarde, H. Tadema en H. Buitenhuis                                                                  
20 oktober    : P. Fernhout en H. Drost 
27 oktober    : C. van Rijnsbergen, H. Buitenhuis en L. Lettink 
03 november: H. Brinkhorst en S. Moes 
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IN MEMORIAM 
Op 30 augustus is Bob Visser op de leeftijd van 91 jaar in de 
Stoevelaar overleden. Bob was een levenskrachtige man die van 
veel activiteiten in het leven kon genieten en beschikte over een 
grote dosis humor. 
Ruim 65 jaar geleden ontmoette hij Rian van der Sijde, met wie hij in 

huwelijk trad. Ze kregen samen drie kinderen: 
Robert, Ellen en Sandra. Later volgden ook 
kleinkinderen. Bob hield van zijn gezin, de natuur, 
sport, muziek, vissen, stenen, enzovoort. Hij 
speelde op het orgel in de Hofkerk en andere 
gemeenten, Ook speelde hij tijdens de diensten in 
de Stoevelaar en de Herfstzon.  
In een korte periode ging zijn gezondheid zo 
achteruit dat hij opgenomen werd in de Stoevelaar. 
Hier verbleef hij enkele maanden voor zijn 

overlijden. In de dankdienst voor zijn leven, die plaatsvond op 9 
september jl. hebben we uit Gen. 1: 1-3 en Joh. 21: 1-14 gelezen. 
Het licht is geschapen, en het is goed. Het scheppingsverhaal is 
geschreven om te vieren dat God alles goed heeft gemaakt. De 
natuur, het bos of de zee, kunnen ook dienen als oorden van rust, 
waar je je kunt afzonderen als je even niet weet waar je het moet 
zoeken. Jezus staat aan de oever en Hij roept. Bob mag thuiskomen 
bij de levende God. Er zijn andere handen die hem opvangen.  
Moge de Heer zijn vrouw Rian, de kinderen en kleinkinderen nabij 
zijn in deze moeilijke periode.  
ds. Rienke Vedders - Dekker 
 
Dankbericht 
Hierbij willen wij eenieder hartelijk bedanken voor de vele lieve 
kaarten van medeleven en belangstelling na het overlijden van 
Bob.     
Hartelijke groet van Rian Visser-van der Sijde. 
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Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: Gerrit Reilink, Gerie Vietje, Janny Daling, Dinie Jordens, 
Gerrit Wiggers, mw. Groothuis, mw. Koeleman, mw. Klein Willink en  
dhr. Jansen.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij 
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede 
zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe.  
De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een 
onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen 
we een spoedig herstel toe.  
Werkgroep Pastoraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Oogst -Dankdag collecte 2024 
Het einde van het jaar nadert weer en daarmee ook de collecte i.v.m. 
Oogst-Dankdag. 
Deze collecte leverde vorig jaar een mooi bedrag op waarmee de 
Diaconie weer kleinschalige projecten kan uitvoeren, zoals fruit 
brengen rond Dankdag (begin November) en met Kerst en Pasen 
een mooie plant als groet van de Hofkerk Gemeente. 
De Diaconie bezorgt deze attenties bij ouderen (80+) en chronisch 
zieken in onze gemeente. 
Het is voor de Diaconie  erg belangrijk om deze plannen weer uit te  
kunnen voeren. 
 
Aangezien er niet meer met een acceptgiro gewerkt wordt kunt u uw 
donatie doen via de bankrekening van de Diaconie. 
Deze is NL66 SNSB 0908 763 743 onder vermelding van Oogst- 
Dankdag collecte 2024 Van harte aanbevolen! 
Namens de Diaconie Fred Gerritsen 
 

 
 
De Kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 10 september 
- Riekele Bijleveld heeft ons bijgepraat over de voortgang m.b.t.  
  aankleding van de gedachtenishoek. De werkgroep is hier mee  
  bezig. 
- De beroepingscommissie is ingesteld en van start gegaan. Zie ook   
  elders in dit kerkblad voor meer informatie van de  
  beroepingscommissie zelf. 
- We doen mee met de monumentendag op 14 september. De toren  
  wordt opengesteld voor bezichtiging. 
- De startzondag op 8 september is goed verlopen. Er waren veel  
  leuke reacties. 
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Vooraankondiging: Gemeenteavond op donderdag 28 november 
Op donderdag 28 november is er weer een gemeenteavond.  
Zet deze datum vast in je agenda!  
In het volgende kerkblad zullen we hier meer over vertellen. 
Alinda Sportel, scriba 
 
 

 
 
Hofkids 
Het was nog even wennen zo na de vakantie en er waren ook andere 
aspecten waardoor de opkomst wat klein bleef. Maar daar in het 
kleine was een intieme sfeer. De kinderen vertelden over hun 
vakantietijd en de verhuizing en al keuvelend werden er 
dromenvangers gemaakt.  

Want dromen, hielden de kinderen 
ook wel bezig en zeker de enge 
dromen. Gelukkig word je dan toch 
op het spannendste moment wakker. 
Het verhaal over  Jozef en zijn 
dromen maakten indruk en al 
helemaal toen hij in de put belandde. 
Het is me ook wel wat wanneer je in 
een put belandt. Weet daar dan maar 
weer eens uit te komen. Net als die 
dromen wanneer ze je bezighouden. 
Ze kunnen je ook van die wolk af 
laten vallen.  
Dromenvangers kunnen dan uitkomst 
bieden. Wanneer je de dromen zelf 
te spannend vindt, worden ze 
opgevangen. Dit overdenkend 

zouden ze ook symbool kunnen staan voor God.  
Wanneer situaties te spannend worden en de angst je om het hart 
kan slaan dan is het de altijd Nabije die zegt: ‘wees maar niet bang, 
Ik ben er!’ 
Hanneke Caron 
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Bunker  
Terugblikkend kunnen we wel 
stellen dat we een actief 
Bunkerleven hebben beleefd in 
de afgelopen vier jaar. Het begon 
voor mij in 2020. Na wat zoeken 
en aftasten kwam de 
spreekwoordelijke ‘schwung’ erin. 
En in de Corona periode maakten 
we zelfs een explosieve groei 
door.  

 

Eén keer in de veertien dagen kwam de groep bij elkaar en werden 
de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd waar er toch elke 
keer maar ook weer 
enthousiaste vrijwilligers 
meewerkten. Zonder hen was 
het helemaal niet gelukt.  

Zo mooi om daar op pastoraal 
en diaconaal gebied present te 
mogen zijn als jeugdwerker. 
Een open oor voor al hun 
verhalen en alles wat zij daar 
delen over wat zij meemaken. 
‘Er zijn’ en ‘in gesprek’ met jongeren met al hun vragen, worstelingen 
en omgangsvormen. Hoe doe je dat? Naar elkaar, naar vrienden en 
vriendinnen, naar ouders, broers en zussen...  
Qua ontwikkeling op levensbeschouwelijk gebied is het zo van 
belang dat we als kerk zo’n ontmoetingsplek bieden. Wat is het 

bijzonder dat je in vier jaar tijd zo 
betrokken mag zijn en jongeren 
je toelaten in hun leven, dat ook 
waarderen en  het uitspreken.     

De jongeren die de afgelopen 
jaren meededen zijn allemaal 
inmiddels 15 jaar of ouder en we 
merken dat zij in een andere fase 
belanden. Velen hebben een 
baantje, gaan uit en zoeken nu 
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hun weg op het 
vervolgonderwijs, waar ze 
weer met andere 
uitdagingen te maken 
krijgen.  

  
Een aantal Bunkerlieden zijn 
afgelopen jaar mee geweest 
naar Taizé waar zij 
enthousiast van terug zijn 
gekomen en ook weer 

nieuwe contacten hebben opgedaan. Ook de jongeren van de kerk in 
Hengelo kwamen in beeld en ook daar wordt nu deelgenomen aan 
activiteiten.   

Voor mij ligt er momenteel een nieuwe uitdaging. Om te kijken of we 
weer een nieuwe groep 12-jarigen weten te interesseren voor de 
Bunker en de activiteiten die daar georganiseerd worden. Maar ook 
om te kijken of we wat nieuwe enthousiastelingen kunnen vinden die 
mee willen helpen in de organisatie. Ik ben in gesprek met een aantal 
van de Bunkerjongeren, die nu wat ouder zijn om mij daarin te 
helpen. En zo blijven we zoeken en in beweging!   

 

Hanneke Caron 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
Collectebonnen 
Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van  
collectebonnen. ( Fiscaal aftrekbaar ) U kunt deze collectebonnen  
bestellen per vel van 20 stuks in coupures van €. 0,50 en €. 1,00  
via bankrekening NL71 SNSB 0908 876 076  t.n.v. Collectebonnen  
Protestantse Gemeente Goor.   
Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :  
“ 20 x €. 0,50 “ of  “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.  
Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd. 
Administratie : Ben Voerman tel. 27.27.63 
 
Ontwerp begroting 2025 Kerkrentmeesters 
De ontwerp begroting 2025 van de kerk is in september vastgesteld 
door Kerkrentmeesters en vervolgens aan het moderamen 
aangeboden. Deze gaat akkoord met het doorsturen naar de 
kerkenraad ter behandeling en vaststelling in de vergadering van 12 
november a.s. Voordien moet een samenvatting in het kerkblad 
worden gepubliceerd (bij deze) en moet de volledige begroting ter 
inzage worden gelegd in De Klokkenkamp. De penningmeester is na 
afspraak beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. 
Een korte toelichting: 
Naast de begroting 2025 zijn de kengetallen geplaatst van de door 
de kerkenraad in november 2023 vastgestelde begroting 2024 (FRIS-
versie) en in mei 2024 vastgestelde jaarrekening 2023 (FRIS-versie). 
De interne versie wijkt soms af omdat posten als voorgangers en 
beeld & geluid bij ons op een andere plaats voorkomen dan in FRIS 
(helaas) is voorgeschreven. Voor het uiteindelijke resultaat maakt dat 
natuurlijk niets uit. 
Baten 
De baten aan verhuur zijn iets voorzichtig ingeschat t.o.v. de 
jaarrekening 2023. De bijdragen levend geld nemen de laatste jaren 
steeds af. In de post subsidies en bijdragen zitten enkele grote 
verschillen. De subsidie uit het nationaal restauratiefonds per 2023 
voor zes jaar is verdubbeld, maar de begrote uitgaven moeten dat 
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dan ook zijn. En de bijdrage van de gemeente Hof van Twente voor 
het onderhoud van de toren is weer stabiel. 
 
Lasten 
De energielasten vallen onder kerkelijke gebouwen, en na de enorme 
verhoging van 2023 is voor (2024 en) 2025 een normaler niveau 
voorzien, overigens mede dankzij de doorgevoerde bezuinigingen. Bij 
pastoraat is in overeenstemming met een uitspraak van de 
kerkenraad rekening gehouden met het voortduren van de vacature 
in 2025, wat neerkomt op 0,2 consulent en 0,4 kerkelijk werker. De 
post gastvoorgangers van kerkdiensten is daarom nog relatief hoog. 
De bijdrage aan PKN (krm quotum en solidariteitskas) is volgens 
door de synode vastgestelde nieuwe regels anders opgebouwd dan 
voorheen, dus niet vergelijkbaar met begroting 2024 en jaarrekening 
2023, en valt hoger uit. Rekening is gehouden met een nieuwe 
invulling van de functie beheerder en met het uitbesteden van de 
boekhouding van de kerk. 
Het begrote resultaat 2025 is € 18.500 positief. Dat komt dus 
voornamelijk door het voortduren van de vacature. Voorts moet in de 
jaarrekening wel een voorziening worden getroffen voor onderhoud 
monument kerk (SIM), omdat aan in 2027/8 een grote 
onderhoudspost is voorzien (ca. € 90.000). En er zal met de 
jaarrekening t.z.t. worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
pastoraat. Het uiteindelijke resultaat zal licht positief uitvallen, en 
komt ten goede aan de algemene reserve. 
Frits Schutte, penningmeester 
Tel 0547-260 211 
penningmeester@hofkerkgoor.nl 
 

mailto:penningmeester@hofkerkgoor.nl
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B 2025 B 2024 JR 2023

nov-24 nov-23 mei-24

BATEN

Gebouwen: huren/pachten 69.200            60.000            75.116            

Financiële baten 2.000              1.000              866                 

Bijdragen levend geld 116.300          118.400          122.640          

Doorzendcollecten 200                 -200                -260                

Subsidies en bijdragen 35.500            45.500            50.660            

TOTAAL BATEN (A) 223.200€       224.700€       249.022€       

LASTEN

Kerkelijke gebouwen 67.300            73.200            96.382            

Overige eigendommen 16.200            15.300            15.194            

Pastoraat 47.400            64.800            41.568            

Kerkdiensten, catechese en overige 15.400            7.800              18.349            

Bijdragen aan bovenplaatselijke organen 11.200            9.200              8.831              

Salarissen en vergoedingen 20.700            17.800            9.726              

Beheer/administratie 24.300            17.900            14.141            

Financiële lasten 2.000              1.400              1.821              

Doorzendcollecten 200                 

TOTAAL LASTEN (B) 204.700€       207.400€       206.012€       

OPERATIONEEL RESULTAAT 18.500€          17.300€          43.010€           
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Verantwoording giften kerk september 
Sinds het vorige kerkblad is aan uitgangscollecten voor de kerk 
ontvangen € 118,65 aan contanten en € 162,50 aan collectebonnen 
(vier diensten). En via de 545-bankrekening € 75. Totaal dus  
€ 356,15. En een gift van € 10 voor de bloemen van een onbekende 
gever. De financiële actie voor het kerkblad heeft tot eind september 
al bijna € 2.000 opgebracht! Allen natuurlijk hartelijk dank voor deze 
ondersteuning van het kerkenwerk. 
Frits Schutte, penningmeester 
 
N.B. De incasso van Kerkbalans over de maand september, die de  
        23ste had moeten zijn uitgevoerd, heeft na een week vertraging  
        alsnog plaatsgevonden. Reden is een nieuw inlogscherm van de  
        SNS bank waar ik even de weg moest vinden. 
 
Diaconie-collectes juli (gedeeltelijk), augustus en september. 
21 juli           Diaconie   €106,40  
28 juli           Diaconie   - 118,85  
04 augustus Diaconie   - 119,76    Avondmaalscollecte 
                                                       voor kinder-slachtoffers in Gaza.....     
                                                       Deze collecte wordt verdubbeld. 
11 augustus Diaconie   -   65,90   
18 augustus Diaconie   -  106,00 
25 augustus Diaconie   -   67,30  
01 september Diaconie -   56,25 
8 september, Startzondag 78,20 plus verkoop van jam  62,00 euro  
                                                     en extra door gemeentelid gegeven    
                                                     60,00 euro aan collectebonnen. 
15 september 
Oec. viering, Vredeszondag € 133,15 euro voor Pax Christie. 
22 september Diaconie         -   80,15  
29 september Diaconie         -   67,95  
 
Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank voor jullie bijdragen aan deze 
collectes! Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst 
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De beroepingscommissie is van start! 
Op 18 juli vond een eerste verkennende vergadering samen met de 
kerkenraad plaats.   
Op 5 September was de vervolgvergadering in aanwezigheid van 
vrijwel alle commissieleden. Die avond is besloten wekelijks op 
donderdag te vergaderen. Daarnaast zijn op dat moment de 
secretaris en (vice-)voorzitter benoemd. 
De leden van de vergadering vormen een evenwichtige afspiegeling 
van onze gemeente. De gemeenteleden die zitting hebben in de 
beroepingscommissie zijn: Jantina Jansen (secretaris), Marjet 
Donkers (vicevoorzitter), Anke de Boer, Wilna Wilbrink, Anita Lettink, 
Jan de Vries, Rob Geerlings, Aukje Wiersma, Jan Hulzinga en Ruurd 
Salverda (voorzitter).  
Ds. Dick Juijn bewaakt of alle stappen zorgvuldig en volgens de 
kerkorde worden genomen en er geen aspecten onderbelicht blijven. 
Het voornemen is dat de commissie vanuit de Protestantse Kerk 
Nederland (PKN) binnenkort een training beroepingswerk volgt.  
De eerste taak van de commissie is het samenstellen van een 
informatiepakket (onder andere de profielschets predikant en 
gemeente) en het opstellen van een lijst met mogelijke kandidaten. 
 
De PKN heeft de taakomschrijving van de commissie als volgt 
omschreven: ‘De Beroepingscommissie heeft tot taak om zelfstandig 
het beroepingswerk te organiseren, onderzoek te verrichten en aan 
de kerkenraad een advies te verstrekken voor het vervullen van de 
predikantsvacature in de gemeente’. 
 
Het werk van de beroepingscommissie vindt in stilte plaats. Dat wil 
zeggen dat datgene wat besproken en vastgelegd wordt, binnen de 
commissie blijft en niet openbaar gemaakt wordt. Alle leden 
onderschrijven dit. Het klinkt wellicht zwaarwichtig, maar onder meer 
ten opzichte van geïnteresseerde kandidaten is dat een vereiste. 
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Dat wil niet zeggen dat u als gemeentelid niet regelmatig wordt 
geïnformeerd. Dat kan via ‘Onderweg’ en in een later stadium 
middels een gemeenteavond. Ook kunt u voor vragen of 
opmerkingen een mail sturen naar: 
beroepingscommissiehofkerkgoor@gmail.com of ondergetekende 
aanschieten na afloop van de dienst. 
En mocht u een geschikte kandidaat in gedachten hebben, laat het 
ons weten. 
 
We realiseren ons dat er ook andere gemeentes in dezelfde vijver 
vissen. Er zijn meerdere vacatures in onze omgeving en er zijn 
minder kandidaten beschikbaar. Toch vertrouwen we erop dat er een 
predikant(e) gevonden wordt die zich graag met onze gemeente 
verbindt. Vanuit die verwachting en met de hulp van de Allerhoogste 
gaan we verder. 
 
Hartelijke groet, 
Ruurd Salverda, voorzitter 
 
Dag van de Dialoog "De kunst van het samenleven." 
Dit jaar wordt op 15 november weer De dag van de Dialoog 
georganiseerd en wel in de Klokkenkamp in Goor voor alle inwoners 
in de Hof van Twente. 
De bedoeling is dat er onder het genot van een lekkere maaltijd met 
elkaar (Nederlanders en medelanders) in gesprek wordt gegaan over 
het thema "De kunst van het samenleven" onder begeleiding van een 
gespreksleider. De inloop is vanaf 17.00 uur en om 17.30 gaan we 
aan tafel.  
Na de maaltijd wordt het programma vervolgd in het Gemeentehuis, 
alwaar het 2e deel van de avond wordt georganiseerd. 
Hier begint het om 20.00 uur tot 21.15 uur. 
Het programma wordt afgesloten met een muzikale verrassing en 
een drankje. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wie mee wil doen of gespreksleider wil zijn kan zich aanmelden via: 
goorindialoog@gmail.com of kan zich telefonisch opgeven bij  
Ellen Holkers: 06-10374615. 
De dag van de Dialoog is een landelijk initiatief en wordt in Goor door 
een werkgroep georganiseerd, mede door de werkgroep Kerk en 
Samenleving. Iedereen is welkom! 
  
Aukje Wiersma 

mailto:beroepingscommissiehofkerkgoor@gmail.com
mailto:goorindialoog@gmail.com
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Zanguurtje op 10 november 2024 
Op 10 november a.s. gaan we met elkaar een uurtje zingen in de 
kerk. Zomaar, omdat het kan en omdat het fijn is. We blikken vast 
vooruit naar Advent en Kerst, maar er zullen ook andere liederen 
gezongen worden. 
Om de stemmen niet te overbelasten, zijn er ook gedichten te horen 
en wie weet wil de organist wel een solo spelen… 
Komt allen!! Hoe meer mensen, hoe beter het klinkt!! 
  
Waar: Hofkerk Goor 
Hoe laat: 16.00 – 17.00 uur. 
Met een hartelijke groet, Marion Leentvaar. 
 
Kerstkoor  
Op donderdag 24 oktober a.s. beginnen de repetities weer voor het 
kerstkoor. We repeteren op: 
24 en 31 oktober, 7-14-21-28 november, 12 en 19 december 
  
We zullen als koor optreden in de kerstavonddienst, op 24 december 
om 22.00 uur. 
Graag opgeven vóór 20 oktober i.v.m. het kopiëren van de stukken in 
de koor-app of via: marionmuziek63@gmail.com 
  
Dit allemaal gezegd hebbende, moet mij iets van het hart… 
We hebben de afgelopen jaren al prachtige liederen met elkaar 
gezongen! Het van niets iets maken, daar word ik zó blij van. Er is 
een leuke groep zangers. Je haakt aan als je het leuk vindt. Maar je 
moet wel tijd hebben om te komen repeteren èn je moet kunnen op 
kerstavond. Natuurlijk is het vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is 
regelmatig voorgekomen dat we tijdens repetities een aantal zangers 
misten, waardoor de week erop hetzelfde gerepeteerd moest worden. 
Bovendien waren dan weer andere mensen er niet. Dat bleef zich 
herhalen. Niet fijn. Bovendien gebeurde het ook dat mensen zich op 
het laatste moment terugtrokken: “Bij nader inzien zing ik vanavond 
(kerstavond) toch niet mee…” Stonden we daar met zes mensen te 
zingen… 
Dus: als je je opgeeft, ga ik ervanuit dat je iedere week komt 
repeteren en meezingt op kerstavond. 
Hopelijk tot ziens! 
Hartelijke groet, Marion Leentvaar. 
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Zegen. 
God van de Schepping, 
U hebt ons het leven en de aarde gegeven. 
In hun schoonheid aanschouwen wij uw glorie. 
Het is niet de aarde, die óns nodig heeft, 
Wij hebben de aarde nodig! 
Wees bij ons op onze pelgrimstocht door het leven 
en help ons, de wonderen van uw Schepping 
steeds dieper te ontdekken. 
Geef ons wijsheid en leiding in ons werk, 
voor het gemeenschappelijke huis, onze aarde. 
Gij, die liefde zijt in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Uit het boekje “Geht doch!”, Teksten Oecumenische  
Pelgrimsweg voor Klimaatgerechtigheid. 
Dora Brinkhorst, Groene kerk. 
 
Sacred Dance. 
De eerstvolgende les “Sacred Dance” is op woensdag 23 oktober, 
van 9.30 uur – 11.30 uur, in de Klokkenkamp. Tussendoor een 
koffie/theepauze. (kosten 15,00 euro per les en 1 euro voor de 
koffie/thee). U/jij kunt nog wel meedoen. Probeer het gewoon een 
keer! De mensen die meedoen, vinden het fijn! 
“Sacred Dance” is een vorm van meditatie, die in een kring wordt 
gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. 
De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend. De nadruk ligt op met 
aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie.  
We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek. De 
dans opent een weg naar verstilling….  
Meer informatie bij Dora Brinkhorst, tel. 273823 of via de mail 
dorabrinkhorst@gmail.com 
 
Dora Brinkhorst 
 
 
 

mailto:dorabrinkhorst@gmail.com
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Hannie van Rijnsbergen 
Opgegroeid in het gezin Engberts, samen met haar 
8 jaar oudere zus Dinie, aan de Lindelaan in Goor. 
Betrokken zijn bij de medemens, heeft Hannie van 
huis uit mee gekregen van haar ouders, haar 
moeder, 105 jaar geworden, was daarin haar grote 
voorbeeld.                                                                                                                                   
Moeder en dochter hebben zich niet alleen voor de 

kerk, maar zeker ook voor de burgerlijke maatschappij jarenlang in 
gezet. Hannie zegt: De drive om ook aan anderen te denken en daar 
waar nodig is te helpen “zit in de genen.” 
Haar man Cees, heeft Hannie leren kennen op een gezellig 
familiebezoek waar een neef van Hannie ook aanwezig was en de 
klik was er meteen ze zijn na twee jaar getrouwd.                                                                                                              
Na hun huwelijk zijn ze eerst in Enschede en later in Helmond gaan 
wonen en nu alweer zo´n 30 jaar in Goor.                                                                                                             
Ze hebben samen twee kinderen gekregen, een zoon en een dochter                                      
en vier kleinzoons. Naast haar gezin is ze ook altijd in de weer 
geweest voor anderen en bijv. ook meegegaan in het 
ontwikkelingsproces van de kerken. 
Aan het  SOW proces heeft ze destijds meegewerkt, het Samen Op 
Weg gaan van de Gereformeerde kerk met de Hervormde  
Gemeente, wat geresulteerd heeft in de PKN, Protestantse Kerk 
Nederland, de Hofkerk Goor . 
Als bezige bij is ze betrokken bij veel activiteiten: Jarenlang schreef 
ze als notulist bij het College van Kerkrentmeesters van de Hofkerk 
Goor. Het is een activiteit waarmee ze binnenkort wil gaan stoppen 
en ze hoopt dat een jonger iemand, een vrouw, het stokje van haar 
wil overnemen in deze voornamelijk mannenwereld. Het werk bestaat 
uit het opstellen van de maandelijkse agenda en een verslag maken 
van de vergadering. Hannie heeft dit werk altijd met plezier gedaan. 
Ze werkt wekelijks met anderen mee om de kerk schoon te houden 
en verzorgt ze om de zoveel tijd de bloemen en brengt  persoonlijke 
bezoeken in de wijk “Heeckeren“ als pastoraal-vrijwilliger.  
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Samen met haar man zorgen ze 1x per maand ervoor, dat ouderen, 
die niet meer zo mobiel zijn, ‘s zondags de kerkdiensten kunnen bij 
wonen. Buiten de kerk is ze ook in de ”Stoevelaar“ bezig met leiding 
geven, bij een groep bewoners spelletjes doen, zoals o.a.  
scrabbelen en zingen. Tevens werkt ze ook graag mee in de 
belevingstuin van de “Stoevelaar”. 
Met een groep bekenden speelt ze Jeu de Boules in haar vrije tijd. 
Met vier clubs wordt een wedstrijd gespeeld, wat er heel officieel aan 
toe gaat.  
Naast al haar vrijwilligerswerk moet er ook tijd zijn voor 
vrijetijdsbesteding, samen met Cees gaat ze regelmatig op vakantie 
en hebben ze al veel  landen bezocht  zoals: Noorwegen, Lapland, 
Portugal, Italië, Estland, Letland, Frankrijk en Marokko                                                                                                       
Genieten van de schepping en de natuur, dat is geweldig om dat te 
mogen beleven, en daarin vindt ze haar geloof.  
 
Rita Wibbelink  
 
Open Deur, oktober 2024  

                                                            Esther  
In het diepe springen.  
Je weet dat je kopje ondergaat, en dat alles anders 
is wanneer je bovenkomt: ‘Kom ik om, dan kom ik 
om!’ 
Esther: een eeuwenoud verhaal dat leest als een 
spannende roman. Een verhaal dat mensen 
inspireert om zich te geven, ergens voor te gaan. 
Dat klinkt misschien groots en meeslepend, maar 

dat hoeft het niet te zijn - verzet is voor iedereen anders. Het gaat om 
de vraag wie jij bent en wat je kunt doen; de vraag naar wat jouw plek 
is in het grotere verhaal. 

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven 

en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen 
binnen en buiten de kerk.  
Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend 
abonnement €55,00 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15 euro 
per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.)   
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Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis online te lezen voor 
jaarabonnees. Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, 
kunt u contact opnemen met:  
Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl 
 
Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is 
tegenover kringloopwinkel Kiekeboe. D.J. Bunschotenstraat 14 te 
Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn 
te ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 
0615834651 
 

 

 
De kopij voor het kerkblad van 09 november 2024 (voor 4 weken) 
inleveren vóór 29 oktober 2024. Ons emailadres is 
kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerk.nl 
 
 
 
 
 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: vacant (nu bij toerbeurt) 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 

T 0643147259 E deklokkenkampgoor@gmail.com 
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471 ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
 

mailto:dickjuijn@planet.nl
mailto:gmballast@gmail.com
mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl
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