
1 
 

 

24 november 2024                         Gedachteniszondag 

Thema: LIEFDE DIE BLIJFT 

Fagot en Orgel : Danny Boy (Iers volkslied over 
afscheid, liefde en verlies) 

Begroeting en Mededelingen (ouderling van dienst) 

De gemeente gaat staan 

Intochtslied: 217 

Bemoediging 

o Onze hulp 

g DE NAAM VAN DE HEER 

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Drempelgebed 

o O God wees ons niet ver 

g MAAR STA ONS BIJ IN BENAUWDHEID 

o Schep ruimte, Heer 

g OPDAT WIJ LEVEN 

o Doe recht, o Heer 

g OPDAT WIJ OPSTAAN 

o Schep adem, Heer 
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g OPDAT WIJ LOVEN UW GROTE NAAM 

ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN AMEN 

De gemeente gaat zitten 

Kyriegebed afgewisseld met Lied 266: 1, 3,4,5 

Lied 266: 1 

voorganger... 

Lied 266: 3 

voorganger... 

Lied 266: 4 

voorganger... 

Lied 266: 5 

Kind in het midden 

Zingen: Lied: 935 

Groet 

v. De Heer zal bij u zijn! 

g. DE HEER ZAL U BEWAREN! 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing: 1 Korinthiërs 13: 8 - 13 

Zingen: Lied 322 

Uitleg en verkondiging 

Fagot en Orgel: Meguru (Lied uit Namibië, gezongen als 
troostlied bij verdriet en rouw) 
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Inleidende woorden op de gedachtenis 

Gedicht: De Stilte spreekt. 

Wij noemen hun namen                                                                                                                                                
en de stilte spreekt                                                                                                                                                     
van afscheid: de tijd                                                                                                                                                       
die harten breekt 

We noemen hun namen                                                                                                                                              
en de stilte spreekt                                                                                                                                                        
van verlangen in ons                                                                                                                                                      
dat verder reikt                                                                                                                                                                  
op de hoop op weerzien                                                                                                                                                 
die niet zwijgt 

Voorbij de horizon                                                                                                                                                      
buiten ons 
zicht                                                                                                                                                                     
de stilte spreekt                                                                                                                                                       
van ergens licht 

In eeuwige Liefde                                                                                                                                                             
die ons overstijgt                                                                                                                                                             
zijn zij niet ver                                                                                                                                                               
maar heel dichtbij                                                                                                                                                               
in ons hart een glimp                                                                                                                                                      
van eeuwigheid 

                                     Catharina de Riet 

Zingen: Lied 731 

Gedachtenis van de overledenen kerkelijk jaar 2023 
–2024 

De namen van de overledenen worden genoemd 
afgewisseld met het zingen van 
Lied 598, Als alles duister is 
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22 nov Harry Beltman 98 jaar 
27 dec Sylvia Clementina van Kesteren – 

Jaquet 
83 jaar 

15 jan Leonardus Wassen 80 jaar 
24 jan Yke de Jong 76 jaar 
29 jan Peter Schmit 74 jaar 
01 feb Jan Slaghuis 79 jaar 
24 feb Johanna Tonia Klein Nagelvoort-

Smit 
94 jaar 

 
Zingen: Als alles duister is 

24 feb Wolter Pot 81 jaar 
06 mrt Bertha Wubs-van Esch 87 jaar 
11 apr Johanna Maria Dijkhuis-Zwiers 97 jaar 
26 apr Jan Ype Jacobi 83 jaar 
29 apr Johan Kamp 84 jaar 
06 mei Adriana Jantina Reef-Hofhuis 100 jaar 
22 mei Johanna Maria de Joode-Kloek 80 jaar 

 
Zingen: Als alles duister is 

08 juli Stephanus Bernardus Siebelink 91 jaar 
19 juli Hendrika Albertdina van 

Regteren-Slotman 
85 jaar 

11 aug Cornelis de Joode 83 jaar 
14 aug Janna Hendrika Brinkers-Beld 73 jaar 
30 aug Bob Visser 91 jaar 
18 okt Willemina Johanna Klein 

Twennaar- Klein Velderman 
104 jaar 

06 nov Gerrit Jan Willem Reilink 81 jaar 
 

Zingen: Als alles duister is 
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wij gedenken allen die ons in onze persoonlijke kring 
van familie of vrienden zijn ontvallen in het afgelopen 
jaar of langer geleden 

wij gedenken alle kinderen, die levenloos ter wereld zijn 
gekomen en die een naam hebben ontvangen of die 
geen naam hebben gekregen maar die allemaal gekend 
zijn en blijven door God 

wij gedenken allen die zijn omgekomen bij terreurdaden 
en in oorlogsgeweld 

wij gedenken allen die zijn gestorven door honger of 
natuurgeweld overal op deze aarde 

wij gedenken allen die gestorven zijn zonder naam en 
om wie niemand treurt, dat zij geborgen zijn in Gods 
genade en ingelijst zijn in zijn licht. 

Fagot en orgel :  Abide with Me . 

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 

Slotlied 753 

Zegen. 

Fagot en orgel: Requiem van Fauré 

 

Uitgangscollecten:  -Diaconie 
                            -Kerk 
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Meewerkenden aan de dienst 

 

Voorganger: ds Henk van Dijk 
Ouderling: Hetty Bieleman 
Organist: Cees van de Sluijs 
Fagottist: Sytse Bouma 
Gedicht: Rinny Schuite 
Bloemstuk: Rinny Schuite 
Kaarsen: Maaike Sietsma 
Kaarsen: Aafke Sietsma 
Nevendienst: Ruud Wiggers 
Koster:  Wout Klok 

 

 

Bloemengroet van de gemeente: 
Riekie Maris 
 
Komende zondag:   
ds Co Janssen, Avondmaal, 1e Advent 

 

Ontmoeting 
Na de dienst wordt iedereen van harte uitgenodigd in de 
Klokkenkamp om na te praten met koffie, thee of limo-
nade 

 

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdag-
avond 20.00 uur doorgeven op het mailadres: liturgie@hof-
kerkgoor.nl 
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