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Meditatie 
Polarisatie in de samenleving is gevaarlijk omdat het de onderlinge 
verbondenheid tussen mensen ondermijnt. Daardoor gaan we elkaar 
zien als tegenstanders in plaats van als medemensen. 
Polarisatie creëert een kloof die wederzijds begrip en respect 
verstoort en waardoor vreedzaam samenleven steeds moeilijker 
wordt. 
Citaat van Nora Achahbar, oud-staatsecretaris toeslagen en douane 

 
Ruim een week voor de door de Verenigde Naties afgekondigde dag 
van de verdraagzaamheid braken er in Amsterdam rellen uit tussen 
Nederlandse jongeren en supporters van de voetbalclub Maccabi Tel 
Aviv. De gebeurtenissen zijn bekend en er is veel over gezegd en 

geschreven. Ik heb daar niet veel aan toe te voegen. Dat ik er hier 
toch nog aan wil refereren is dat ik al een tijdje in mijn meditatie wilde 
schrijven over verdraagzaamheid. In dat verband ben ik erg 
geschrokken van de reacties van onze landelijke leidende politici en 
bewindspersonen. Al vroeg in de ochtend na de rellen had een aantal 
van deze mensen hun oordeel al klaar en wel zonder het feitenrelaas 
af te wachten, zoals dat zou moeten in een rechtstaat. Het was, zo 
werd gezegd, in belangrijke mate de moslimachtergrond van de 
jongeren die het antisemitische geweld had veroorzaakt: “Het 
antisemitisme zit immers in de cultuur van de moslims”. Ik was 
daarvan zeer ontdaan, vooral omdat ik in mijn directe omgeving 
merkte dat hierdoor de verdraagzaamheid naar de moslims weer een 
behoorlijke deuk had opgelopen. 
 
De Verenigde Naties heeft 16 november, de geboortedag van 
Mahatma Ghandi, uitgeroepen als de Internationale Dag van de 
Verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid houdt volgens de VN in dat 
men bereid is anderen te accepteren en te respecteren ongeacht de 
uiteenlopende achtergronden en overtuigingen. 
 
Vorige maand maakten wij een reis door Indonesië, het grootste 
moslimland van de wereld, maar ook met een betrekkelijk grote 
christengemeenschap. Vooral op Sulawesi, waar wij op een tocht van 
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drie weken van noord naar zuid zijn getrokken. Het aantal kerken en 
moskeeën, vaak niet ver van elkaar, dat wij tegenkwamen was 
immens. Hoewel er in het verleden best wel spanningen waren 
tussen beide groepen, hadden wij de indruk dat de samenleving heel 
vreedzaam was. Heel bijzonder was dat veel jonge mensen, zowel 
zonder als met hoofddoekjes en ook wel in boerka’s, ons 
aanklampten en gesprekken met ons aangingen. Met name was het 
doel om met ons op de foto te gaan. Dit gaf een heel ontspannen 
sfeer en het gevoel dat wij veel met elkaar gemeen hebben. Wat wel 
veel irritatie bij ons opwekte was dat wij om 4 uur in de ochtend 
vanuit de moskee vlak achter ons hotel met veel geluid de oproep tot 
gebed moesten aanhoren. Dan wordt je verdraagzaamheid wel erg 
op de proef gesteld. Dan klonk de zondagochtendzang vanuit de kerk 
tegenover ons hotel wel vertrouwder. Deze ervaringen zijn natuurlijk 
klein en nog wel van toeristische aard. Maar het geeft wel een beetje 
het gevoel dat verdraagzaamheid soms moeilijk is, maar ook wel 
weer niet zo moeilijk. 
 
Het is denk ik, ondanks alle verschillen, heel goed mogelijk om te 
leven in een samenleving waar wij respect hebben voor elkaar. Daar 
worden wij ook toe opgeroepen. Ik weet niet wat over 
verdraagzaamheid in de Koran staat, maar in de Bijbel wordt daar 
veelvuldig over gesproken. Het volgende citaat heb ik gevonden: 
“Oordeel niet, dan zullen jullie niet geoordeeld worden. Veroordeel 
niet, dan zullen jullie niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zullen 
jullie vergeven worden” (Lucas 6:37). 
 
Tot slot: in de week van de commotie rond de rellen in Amsterdam 
hoorde ik de prachtige aria Erbarme dich uit Bachs Mattheuspassion. 
Niet zoals gebruikelijk in het Duits, maar in het Arabisch gezongen 
door de Libanese sopraan Fadia Tomb El Hage en begeleid door de 
Nederlandse hoboïst Bert Sneemann. Ontroerend. 
 
Koos Krabbendam 
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Zondag 15 december 3e Advent  
Hofkerk 10.00 uur                                       ds. E. v. Houwelingen                                
Kindernevendienst: Sandra Moes                                            
 
Vrijdag 20 december Kerstviering    
Herfstzon   10.00 uur                                     ds. J. D. Vedders-Dekker 
Stoevelaar 16.00 uur          ds. J. D. Vedders-Dekker 
 
Zondag 22 december 4e Advent Kinderkerstfeest   
Hofkerk 10.00 uur                                              mw. Hanneke Caron 
Kindernevendienst: Hanneke Bor 
 
Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst 
Hofkerk  21.00 uur                                                            ds. Dick Juijn 
 
Woensdag 25 december 1e Kerstdag 
Hofkerk   10.00 uur                                                 mw. Margré Ballast 
m.m.v. gospelkoor BlessSing 
Kindernevendienst: Ruud Wiggers 
 
Zondag 29 december 2024                 
Hofkerk 10.00 uur                                            ds. Wim de Jong  
Kindernevendienst: Annigje Beltman 
             
Dinsdag 31 december 2024 Oudjaar 
Hofkerk    15.00 uur                                                         ds. Dick Juijn 
 
Woensdag 1 januari 2025 Nieuwjaarsdag 
Hofkerk    11.00 uur                                                  mw. Margré Ballast 
 
Zondag 5 januari 2025 Epifanie 
Hofkerk    10.00 uur                                                mw. Hanneke Caron 
Kindernevendienst : Sandra Moes 
 
Vrijdag 10 januari 2025                                  ds. J. D. Vedders-Dekker 
Stoevelaar    16.00 uur                    
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Zondag 12 januari 2025 bevestiging ambtsdragers 
Hofkerk    10.00 uur                                                        ds. Dick Juijn 
Kindernevendienst : Ruud Wiggers 
 
De kerkdienst op Oudejaarsdag 
Dit jaar zal de dienst op Oudejaarsdag verplaatst worden van de 
avond naar de middag. De redenen zijn duidelijk: in de avond is er 
geen predikant beschikbaar en ook ontvingen we geluiden dat men 
op deze dag ’s avonds er liever niet op uit trekt. Vandaar dat de 
oudejaarsdienst dit jaar om 15.00 uur zal aanvangen.  
Ik wil in deze dienst ook stilstaan bij 7 momenten uit het leven van 
onze gemeente in het afgelopen jaar, in een soort van terugblik. Bij 
ieder moment ontsteken we een kaars en die vlammetjes nemen we 
mee het jaar 2025 in.  
Een mooi moment van bezinning aan het einde van 2024. 

Ds. Dick Juijn 
                   
Bloemen eredienst  
15 december : mw. J. Drost 
22 december : mw. B. Hulshof 
29 december : mw. B. Hulshof 
05 januari      : mw. L. de Croes 
12 januari      : mw. L. de Croes 
 
Rooster koffieschenken zondagochtend 
15 december : H. en R. Maris en H. Bieleman 
22 december : J. en R. Minnen en R. Grotenboer 
25 december : F. Gerritsen en A. en C. van der Sluijs 
29 december : H. Tadema en F. en E. Ossewaarde 
01 januari      : A. de Boer en R. en R. Wibbelink 
05 januari      : A. Wolff, M. Leentvaar en C. van der Sluijs 
12 januari      : E. en F. Ossewaarde en M. Voerman 
 
Vervoer naar de Kerkdiensten 
15 december  : L. Lettink en P. Fernhout 
22 december  : C. van Rijnsbergen, H. Buitenhuis en H. Drost 
25 december  : H. Brinkhorst en S. Moes 
29 december  : F. Ossewaarde, H. Tadema en A. Wolff 
05 januari       : L. Lettink, P. Fernhout 
12 januari       : C. van Rijnsbergen, H. Buitenhuis, H. Drost   
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In Memoriam: Rie Bokhove- Huijssoon 

In de afgelopen jaren is er stapje voor stapje al 
afscheid van haar genomen. Dat haar leven nog zo 
lang door kon gaan, is naast alle lieve mensen om 
haar heen, ook te danken aan Rie zelf die in haar 
leven hoop en vertrouwen uitstraalde en gezegend 
was met een sterk lichaam.  
Ondanks de dementie haalde zij op eigen 
lichaamskracht de finish. Op vrijdag 24 oktober 
stierf Rie Bokhove- Huijssoon. Zij mocht 97 jaar 
oud worden. De laatste jaren ontving zij goede 

verzorging in Herfstzon. 
De familie Bokhove is vooral bekend van de boekhandel in de 
Grotestraat, al was Rie daar wel degene van de achtergrond. In haar 
gezin stond Rie op de voorgrond en omgaf haar  kinderen met zorg 
en liefde. Het verlies van haar zoontje Arjan heeft haar getekend in 
haar leven en ze heeft het nooit echt een plek kunnen geven.  
Met de komst van de kleinkinderen werd het leven een feest. Ze 
vertelde graag over hen, en dat was bijzonder, omdat Rie zich altijd 
wat gereserveerd opstelde naar anderen. 
De laatste jaren gleed Rie langzaam verder weg uit het leven. 
Niettemin toonde ze een enorme wilskracht. 
Rie was een gelovige vrouw, maar teleurgesteld in de kerk omdat ze 
geen steun ontving bij en na het overlijden van haar kindje in 1967. 
Het deed haar dan ook wel twijfelen. Toch won telkens de hoop. 
Hoop en twijfel liggen ook niet zo heel veel van elkaar af. Zowel hoop 
als twijfel houden rekening met onzekerheid. Alleen de twijfel legt de 
nadruk op de onzekerheid, maar de hoop legt de nadruk op de 
openheid, dat er altijd mogelijkheden zijn. 
Dat hebben we overdacht in de afscheidsdienst op donderdag 31 
oktober. We hebben haar begraven op de Algemene Begraafplaats. 
 
Ds. Dick Juijn 
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Overleden 
Op 22 nov. overleed Johanna Berendina  Hendrika Mengerink – 
Kolvoort op de leeftijd van 97 jr. 
Op 28 nov. overleed Derk Willem Ordelman (Wim) op de leeftijd van 
86 jr. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bloemengroet                                                                                                                                                          
De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen 
uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of 
teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende 
personen: Han en Janny Drost, Dini Slots, Rikie Maris,                      
Piet Bonzet, Patricia Krooshof, hr. Voortman, Jan Bezemer, mw. 
Lubbers               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze 
gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij 
een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede 
zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.                        
U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, 
rinnyschuite@outlook.com 
 
Zieken                                                                                                                                      
We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een 
ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving, moed, 
vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden die nog 
wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis 
moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.                          
Werkgroep Pastoraat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:rinnyschuite@outlook.com
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Dankdag / Oogstdienst  
Vanaf dit jaar worden er geen fruitbakjes en schalen meer gemaakt, 
maar fruittasjes. Zaterdag 9 november hebben enkele dames 
fruittasjes voor de oogstdienst gemaakt. Deze keer waren dat 195 
tasjes voor chronisch zieken en 80 plussers, maar ook 29 tassen, 
waar meer fruit inzit, voor de huiskamers in de tehuizen. 
Wij (de diaconie) zijn heel erg blij met de vrijwilligers, die deze tasjes 
willen bezorgen.  
Met het bezorgen van de fruittasjes heeft de diaconie de volgende 
giften ontvangen, via: 
Teus van Luttikhuizen  € 20   Bertha Fernhout   5 en  € 10  
Johanna Jolink   5 en € 10     Ronald Boertjes € 10 
Jan Daling  € 5                       Henny Tadema € 10  € 5  en  € 5  
Hanny van Rijnsbergen € 5   Onbekend € 5  en € 14  aan 
collectebonnen 
 
Alle gevers hartelijk dank hiervoor. 
Namens de diaconie, Ria, Bertha en Janny 
 
Diaconie-collectes in oktober en november. 
6 oktober,      Diaconie -  124,50 euro   (Avondmaalscollecte voor de 
Wensambulance. Deze collecte wordt verdubbeld). 
13 oktober,    Diaconie -  90,25 euro 
20 oktober,    Diaconie -  83,15 euro 
27 oktober     Diaconie -     165,70 euro  (groep jongeren in de kerk). 
 
3 november    Diaconie - 80,55 euro 
10 november  Diaconie - 81,45 euro 
17 november  Diaconie - 82,40 euro 
Dankdag Elsenerbroek -  57,35 euro 
Extra gift Oogstdienst   -  14,00 euro 
24 november  Gedachteniszondag  268,79 euro. Kerk en Diaconie 
samen!                                                         
We willen alle gevers en geefsters hartelijk danken voor hun 
bijdragen aan deze collectes! 
Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst. 
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Eindejaarscollecte 2024 

Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk 

 

Het jaar 2024 loopt alweer ten einde. In het afgelopen jaar hebben 

we ons als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te 

ontmoeten. In eredienst, diaconaat en pastoraat, jeugd- en 

ouderenwerk laten we ons inspireren door Gods woord, en zien we 

om naar elkaar. 

 

Het jaarthema 2024/2025 van de Protestantse Kerk luidt Als nieuw! 

Leven in het licht van Gods koninkrijk. Het daagt ons als gemeente 

uit om contact te leggen met andere christenen in onze eigen 

woonplaats en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt 

doorgeven. In het nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en 

delen van Gods liefde en trouw. 

Onze activiteiten kunnen we organiseren dankzij uw financiële 

bijdragen. Daarom vragen we u ook aan het einde van dit jaar om 

een extra gift. Maak uw bijdrage voor de Eindejaarscollecte over op 

een van de in de brief aangegeven manieren. 

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Frits Schutte. 
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Aktie KERKBALANS 2025 
“Geef Vandaag voor de Kerk van Morgen “ 

 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse Kerk in 
Nederland P.K.N, de Rooms-Katholieke Kerk, de Oudkatholieke Kerk 
van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.  
Al sinds 1973 werken deze kerkgenootschappen samen in de Aktie 
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.  
 
In januari doet onze gemeente ook weer mee aan deze grootste 
fondsenwervende actie in Nederland: Tijdens de actieperiode van 11 
t/m 25 januari 2025 vragen meer dan 2.000 kerken in Nederland hun 
leden om een financiële bijdrage te leveren aan hun plaatselijke kerk. 
In de week van 13 t/m 18 januari zal, tegelijk met de bezorging van 
het Kerkblad, een envelop bij u worden bezorgd met informatie over 
de Aktie Kerkbalans, alsmede een antwoordformulier waarop u uw 
toezegging voor een bijdrage in 2025 kunt invullen. 
Een aantal bezorgers van het kerkblad is gelukkig ook in de 
gelegenheid om, zoals vorig jaar gebeurde, weer bij u de 
antwoordenveloppe op te halen.                                                                       
In dat geval zal dit op de voorzijde van de enveloppe worden 
vermeld. 
Anders is de vraag het antwoordformulier in de bestemde 
antwoordenvelop uiterlijk donderdag 23 januari 2025  in de 
brievenbus bij de Klokkenkamp te (laten) bezorgen. 
Namens het Kerkbalans team / Kerkrentmeesters   
 
Bij voorbaat dank, Ben Voerman 
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Legaat 

De kerk heeft dit jaar een 
legaat ontvangen van wijlen 
mevr. Soonius. Zonder 
verdere vermelding van 
bestemming. Dit zal worden 
verantwoord in de 
jaarrekening 2024. Verder 
heeft zij een aantal bijbels 
nagelaten aan ds. Wim de 
Jong. Die is van mening dat 
dit bedoeld was voor hem 
als predikant van onze 
gemeente. Vandaar dat hij 
ze heeft overgedragen aan 
kerkrentmeesters. Wij 
stellen voor die in een 
tweede vitrine te plaatsen in 
de Ontmoeting. Voorts was 
er een klein oud boekje bij 
met als titel Eerste Vervolg 
of Tweede Deel van den 
Romeynschen Adelaer, 
handelende van de 
principaelste voorvallen, 
soo te Water als te Lande, 
in Europa: 1667 - 1680. 
Auteur L. v. B. gedrukt in 

1689. Wellicht heeft een gemeentelid belangstelling, dan horen we 
het wel. Op internet wordt een vergelijkbaar exemplaar aangeboden 
voor € 80. 
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Verantwoording collecten en giften november/begin december 
De afgelopen vijf weken is aan collecten voor de kerk ontvangen een 
bedrag van € 237,50, aan collectebonnen € 191,40 en via de bank  
€ 185, in totaal dus € 613,90. Aan giften is binnengekomen anoniem 
€ 10 voor de kerk, via Riekele Bijleveld € 50 voor kerk, 
solidariteitskas en diversen, en ook via hem € 20 voor bloemen. Alle 
gevers natuurlijk hartelijk dank. 
 
Afsluiting Kerkbalans 2024 
We naderen het einde van het jaar. Op het moment van schrijven 
staat de teller van toezeggingen op € 104.500, waarvan € 93.700 is 
ontvangen. Er moet dus nog 10% binnenkomen, maar we weten dat 
de maand december door een aantal kerkleden als ‘betaal’ maand is 
opgegeven. Maar mocht u het gevoel hebben nog niet - of niet 
helemaal - uw toezegging te hebben omgezet in een betaling, kijkt u 
dat dan nog even na? Het zou mooi zijn als we in januari bij de actie 
Kerkbalans 2025 met een schone lei kunnen beginnen! 
 
Afsluiting financieel jaar 2024 
Ook hier naderen we het einde van het jaar. Als u nog iets wilt 
declareren in 2024, doet u dat dan vooral uiterlijk 20 december, 
zodat we aan het einde van het jaar geen of zo min mogelijk 
debiteuren hebben. Het is altijd vervelend als in de loop van januari 
nog declaraties over het afgesloten jaar binnenkomen, omdat die als 
ze niet meer verwerkt kunnen worden in 2024 het totaalbeeld van 
uitgaven in beide jaren verstoren. Graag uw medewerking in dezen! 
 
Frits Schutte, penningmeester 
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Bunkerjongeren schieten te hulp 
 
 

Tijdens een Bunkerbijeenkomst 
kwam het gesprek op een 
jongerenactiviteit in Laren.  
Toen de jongeren vernamen dat 
er wel een paar handen gebruikt 
konden worden boden ze 
spontaan aan of zij daarin van 
betekenis konden zijn.  
En zo zaten zij een week later bij 
mij in Laren aan de keukentafel. 

Nog even samen wat eten om daarna bij te dragen aan wat extra 
spanning en vertier bij de Larense jongeren.  
 

In actie voor 
anderen, maar 
tegelijkertijd 
daar met elkaar 
ook weer wat 
beleven. Mooi 
om te zien.  
 
Hanneke Caron 
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Nieuws van de Activiteiten Commissie Hofkerk                                                                                 
 
Kerstviering op dinsdagmiddag 17 december 2024 
De Activiteiten Commissie nodigt u van harte uit voor de kerstviering 
op dinsdag 17 december a.s. in de Hofkerk. Iedereen is van harte 
welkom om samen kerst te vieren in een kerkzaal die helemaal 
versierd en ingericht is om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken 
onder het genot van een kopje koffie of thee, samen te zingen en te 
luisteren. Ook gasten zijn van harte welkom. Medewerking wordt 
verleend door het “Goors Mannenkoor”.  
De viering begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Voor een 
goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we 
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kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft u zich vooraf 
op bij één van onderstaande dames! 
 mevr. H. Bieleman telefoon 274226 
 mevr. J. Buitenhuis telefoon 275210 
 mevr. J. Minnen telefoon 274093 
Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een 
vrijwilliger die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten. 
 
We ontmoeten u graag bij de kerstviering in onze mooie Hofkerk. 
Namens de Activiteiten Commissie Hofkerk, 
Jan Pluimers 
 
Nieuws van de beroepingscommissie 
In dit artikel wordt u bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien 
van het beroepingswerk. 
 
Op 12 november jl. heeft de kerkenraad het profiel van onze 
gemeente en de profielschets voor de predikant goedgekeurd.  
Ook is hen ter informatie de vacaturetekst voorgelegd. 
Beide profielen + het filmpje dat over de gemeente Hofkerk Goor is 
gemaakt, zijn op de gemeenteavond van 28 november 
gepresenteerd.  
 
Na een algemene schets van het pad dat de beroepingscommissie 
tot op heden heeft gelopen, zijn de profielen via de beamer getoond 
en toegelicht. Vervolgens werd het filmpje, verlevendigd met popcorn 
en een heuse rode loper, vertoond. Na deze presentatie konden de 
aanwezigen vragen stellen. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. 
Een aantal opmerkingen neemt de commissie mee naar haar 
eerstvolgende vergadering.   
 
De commissie was blij met de hoge opkomst, evenals het feit dat er 
via de livestream verbinding was met diegenen die aan huis 
gekluisterd zijn. Dank voor de ondersteuning! 
 
De vacaturetekst wordt direct na Driekoningen (maandag 6 januari 
2025) geplaatst. De commissie maakt in hoofdzaak gebruik van 
internet. Een belangrijke site is www.reliwerk.nl die er ook voor zorgt 
dat de vacature op Facebook en Linkedin verschijnt. Maar de tekst 
komt eveneens op onze eigen website. Ook via onder meer de 

http://www.reliwerk.nl/
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Protestantse Kerk in Nederland wordt de vacaturetekst onder de 
aandacht van geïnteresseerden gebracht. 
 
We hopen dat de acties die zijn ondernomen, uiteindelijk resulteren in 
het vinden van een geschikte predikant die zich graag met onze 
gemeente verbindt. 
 
Voor nu wenst de commissie u gezegende Kerst en een voorspoedig 
2025. 
 
Hartelijke groet, Ruurd Salverda, voorzitter. 
 
Sacred dance. 
We gaan weer dansen op woensdag 18 december a.s. van 9.30 
uur – 
11.30 uur in de Klokkenkamp, met tussendoor een koffie / 
theepauze. 
( kosten 15 euro per les en 1 euro voor de koffie). 
De groep is nog niet vol, dus U/jij bent van harte uitgenodigd om mee 
te doen! 
Ervaring is niet nodig! We dansen op mooie klassieke, Keltische of 
religieuze muziek. 
Sacred Dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt 
gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De 
danspatronen zijn eenvoudig en herhalend.  
De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op 
technische perfectie!  
Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes, of tewel 
“Sacred Dance”. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar Dora Brinkhorst, tel. 273823 
of mailen: dorabrinkhorst@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

              

    
 
 LICHTJESMIDDAGEN 2024 OP DE 
ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN en 

HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF 
VAN TWENTE 

 
 
De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en 
herdenkingsparken in de Hof van Twente worden in samenwerking 
met Gemeente gehouden in december 2024 en evenals voorgaande 
jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente. 
 
Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden 
dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze 
lichtjesbijeenkomsten, even stil te staan een moment van alleen of 
samen herinneren en herdenken met een lichtje. 
Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurkorven en 
fakkels sfeervol verlicht. 
Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn-  en ossenhoorn bloazers hun 
speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten worden 
gehouden op: 
zaterdag      14 december 2024 op de algemene begraafplaats/’t 
herdenkingspark Delden, 
zondag        15 december 2024 op de algemene begraafplaats/’t 
herdenkingspark Diepenheim, 
zaterdag      21 december 2024 op de algemene begraafplaats/’t 
herdenkingspark Markelo, 
zondag        22 december 2024 op de algemene begraafplaats/’t 
herdenkingspark Goor. 
 
De invulling van het programma is voor elke 
begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde: 
16.45 uur verzamelen bij de ingang van de 
begraafplaatsen/herdenkingsparken.( In Diepenheim zijkant.) 
17.00 uur opening door St. BAB en een woord van herdenking en/of 
een gedicht. 
17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle 
overledenen. 
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17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht, een 
kort verhaal. 
Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het 
graf of gedenkplek van hun  dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid 
om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de 
begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een 
zaklamp mee te nemen. 
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, ‘t 
herdenkingspark. 
Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. 
Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking. 
 
De Lichtjesmiddagen 2024 worden mede mogelijk gemaakt,  door 
ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, 
Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof Uitvaartverzorging, 
Uitvaartonderneming Vruwink, Koen Veldboer Uitvaarten en door 
vrije giften. 
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van 
organisaties en personen. Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, 
zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen. 
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende 
manieren gebeuren:  
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of 
gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van 
lampenolie voor fakkels of vuurpotten voor onze vuurkorven.  
Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding en op de 
Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te 
begeleiden over de begraafplaats/’t 
herdenkingspark die alleen deelnemen aan de 
herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan 
bezoekers. 
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem 
gerust contact op met  
Jan Meutstege, tel. 0547-271433 
Link : https:www.babhofvantwente.nl/?cat=4 
of  : https://www.facebook.com/LichtjesinHofvanTwente/     
 
 
 
 
   

https://www.babhofvantwente.nl/?cat=4
https://www.babhofvantwente.nl/?cat=4
https://www.facebook.com/LichtjesinHofvanTwente/
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Plastic…… 
Over het gebruik van plastic heb ik al eens eerder geschreven. We 
moeten dit materiaal zo weinig mogelijk gebruiken. Soms kan de 
verpakking niet anders, maar het gebruik van kunststof-netjes, bij het 
afwegen van groente/fruit in de supermarkt is een kleine stap ten 
goede! Deze netjes kun je n.l. vaker gebruiken.  
Vooral verpakkingsmateriaal en wegwerp-plastic zorgen voor 
vervuiling. Slechts een klein deel van het plastic wordt gerecycled. 
Het grootste deel wordt verbrand of gestort!  Dan breken ze af tot 
micro-plastics, die niet alleen overal in de natuur om ons heen 
worden gevonden, maar zelfs in het menselijk lichaam! 
 
“Plastic-Top” in Zuid–Korea loopt uit op “Plastic-Flop”,  kopt dagblad 
Trouw. Het is onderhandelaars NIET gelukt om een historisch verdrag 
te sluiten, om de plastic-crisis op te lossen. De Top verliep 
moeizaam…..Meer dan 100 landen willen een ambitieus Verdrag, 
maar olieproducenten, zoals Saoedi-Arabië zien dat niet zitten! Zij 
verdienen aan hun petrochemische industrie en de grondstoffen van 
plastic, terwijl dit land al zo rijk is! 
Een handvol olieproducerende landen werden ervan beschuldigd, de 
onderhandelingen te dwarsbomen….. 
Zonder harde afspraken is er in 2040 tweeënhalf keer zoveel plastic 
afval als in 2015, waarschuwde Canada op de slotdag! De plastic-
kraan moet dicht, aldus de Europese Unie. De productie moet terug 
naar een aanvaardbaar niveau. 
Maar er gloort hoop….! Een meerderheid van de landen (van de 
Verenigde Naties) heeft zich voor het eerst(!) uitgesproken voor een 
ambitieus Verdrag: Ze kiezen voor de planeet, i.p.v. voor financiële 
winst! In 2025 wordt er opnieuw onderhandeld, in de hoop, dat dan ook 
de olieproducerende landen hun goede wil tonen.  Bron: Dagblad 
“Trouw”, 2 december 2024. 
 
Dora Brinkhorst, Groene Kerk. 
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Hans Tadema, is geboren in Zutphen. Van zijn 
ouders kreeg hij samen met zijn twee broers 
een Christelijke opvoeding. Het gezin was lid 
van de Hervormde Gemeente, maar gingen ‘s 
zondags eigenlijk niet naar de kerk.  

Hans zijn moeder was een gelovige vrouw. Ze 
ging altijd naar de gespreksbijeenkomsten in 
haar wijk, waarbij een predikant aanwezig 
was. In de praktijk stond ze ook altijd klaar 
voor een ander, om hen te ondersteunen en te 
helpen waar nodig was.                                                                                               

Waarschijnlijk heeft Hans dat zorgen en omkijken naar de ander van 
haar ook meegekregen. 
Hans zijn vader was heel ondernemend en kocht al op jonge leeftijd 
een auto. Er reden toen nog niet zoveel auto’s op de weg. Met het hele 
gezin reden ze dan in vakantietijd met de ”Kever” vanuit Zutphen naar 
het Zwarte Woud in Zuid Duitsland en natuurlijk ging de tent mee! 
Al vroeg, op jonge leeftijd, heeft Hans zelf besloten om belijdenis te 
doen. Het geloof en de kerk heeft hij nooit los gelaten .                                                                          
Zijn militaire dienstplicht vervulde hij in Ermelo en Deventer en zijn 
opleiding als Maatschappelijk werker heeft hij gevolgd in Utrecht en  
Rotterdam.                                                                                                                              
In een vriendenclub heeft hij Henny leren kennen, waar hij ook later 
mee getrouwd is. In mei 1982 vond de trouwdienst plaats in de kerk 
van Warnsveld. Ze wonen nu met hun 4 kinderen en 5 kleinkinderen 
allemaal in Goor.  
In  de Hervormde Gemeente te Goor werd Hans al vrij snel gevraagd 
door ds. Woltinge om voorzitter te worden van de diaconie. Dat is hij 
gebleven tot en met het ”SOW-proces“. Samen op Weg, de 
Hervormde gemeente met de Gereformeerde Kerk: hier is Hans ook 
nauw bij betrokken geweest . 
In de werkgroep, Kerk en Samenleving, de vroegere ”ZWO” dat staat 
voor Zending ,Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, dus 
hulpverlening  wereld wijd, heeft Hans ook meegewerkt. 
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Verantwoordelijkheid voor mensen dichtbij, maar ook over onze 
landsgrenzen heen.   
Zoals bekend is er een verregaande vorm van polarisatie in de 
samenleving, hoe kun je het ombuigen? Daar houdt Hans zich mee 
bezig, dat houdt hem gaande. Bijvoorbeeld door verbinding te zoeken, 
door met elkaar in gesprek te gaan. “De dag van de Dialoog” en 
“Kleurrijk in de Hof van Twente“ zijn daar beide een voorbeeld van, dat 
is van zo’n groot belang! 
Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning, samen met Henny maakt hij 
mooie reizen, dichtbij en ver weg zoals Zuid Afrika, Namibië, en 
Indonesië. Ze fietsen ook met plezier door Nederland en Duitsland. 
Hans is vaak verhuisd: Zutphen, Abcoude, Nieuw-Lekkerland en nu 
toch in Goor.                                                                                                                                   
Als beleidsmedewerker heeft hij vele jaren bij de Gemeente ”Hof van 
Twente” gewerkt, met name: Armoedebeleid en Schuldhulpverlening. 
Ik ben dankbaar dat ik dit werk mocht doen, zegt Hans en dat nu als 
vrijwilliger in praktijk mag brengen.  
                             “ Als ik maar iemand kan helpen “       
Rita Wibbelink                                                                                                                                      
 
Open Deur, december 2024  – Nacht van Vrede 

In dit kerstnummer van Open Deur lezen we 
over innerlijke vrede: een vrede die niet kapot 
kan. We denken na over de vredegroet en het 
perspectief dat de kerk kan bieden. We laten 
ons inspireren door bekende en minder 
bekende vredebrengers.  

En we lezen het kerstverhaal met nieuwe ogen 

Open Deur is een Oecumenisch maandblad 
over vragen van geloven en leven,  

geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de 
kerk. Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks 
terugkerend abonnement €55,00 
Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15 
euro per 11 nummers.  
(juli/augustus 1 nr.)  Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis 
online te lezen voor jaarabonnees.  
Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact 
opnemen met: Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl 

 

mailto:tandamata@kpnmail.nl
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Oud papierinzameling. 
De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de 
D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.  

Inleveren van oud papier kan van maandag 
tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.  
Er wordt van u verwacht, dat u zoveel 
mogelijk het papier zelf in de container 
plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn 
te ontlasten. 
Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 
0615834651 
 

 
 

 
 
De kopij voor het kerkblad van 18 januari 2025 (voor 4 weken) inleveren 
vóór 07 januari 2025. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl 
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: ”Hofkerk”. 
Daarom is de plaatsnaam “goor” in het emailadres opgenomen. 
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.  
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in “Word” en 
lettertype “Arial 11”. 
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813 
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kerkonderweggoor@home.nl
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PREDIKANT 
Vacant;  
Consulent: ds. D. Juijn, Delden, E dickjuijn@planet.nl; T 06-15883126 
Kerkelijk werker: mw. M. Ballast E gmballast@gmail.com. T 06-54346778 
 
KERKENRAAD 
Voorzitter: A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor T 0611293794 
E voorzitter@hofkerkgoor.nl 
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
           mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347 
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl    
 
DIACONIE 
Voorz.: dhr. H. Tadema, T. 0547-276368 
secretaris J. Spoelder-Sligman, T 06-48481181 E diaconie@hofkerkgoor.nl 
 
KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor 
T 0653828667 r.wibbelink@gmail.com 
secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hooftstraat 72, 7471 XN Goor,  
T 0647020054  E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl. 
 
DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU 
Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor 
T 0643147259 E deklokkenkampgoor@gmail.com 
T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag  
 
LEDENADMINISTRATIE  en KERK ONDERWEG 
B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763 
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl 
 
WEBSITE 
I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl 
Kerkdiensten:https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. 
 
BANKREKENINGEN 
Kerkrentmeesters: NL44SNSB0927950545 t.n.v. Prot. Gemeente Goor 
Diaconie: NL66SNSB0908763743 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: NL71SNSB0908876076 t.n.v. Collectebonnen PG Goor 
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